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Echt Geloof
Heb jij echt geloof? Is dat geloof voldoende voor verlossing?

Waarom zitten de meeste mensen gevangen in angsten en zorgen? Omdat ze geen 
geloof hebben! Maar wat is geloof? Is het positief denken? Een bepaald gevoel? 

Iemands kerk-lidmaatschap? Is het vertrouwen? Of hoop? Of het simpele geloof dat 
Jezus stierf voor jouw zonden?

Of is geloof iets veel meer?
De Bijbel zegt dat het “zonder geloof onmogelijk is God te behagen” (Hebreeën 11:6). 
Dit is een ernstige uitspraak, maar toch staat het in de Bijbel! Neem het voor wat het 
zegt. Alles wat iemand doet in zijn poging om christen te zijn, betekent niets als hij 

geen geloof heeft. Want zonder geloof heeft hij geen hoop – geen mogelijkheid – om God 
te behagen. Iedereen die God niet behaagt, is tevergeefs christen. Echt geloof hebben is 

een serieuze zaak!
Toen Jezus sprak over onze tijd – de laatste generatie vóór Zijn wederkomst – vroeg 

Jezus: “Als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?” (Lukas 18:8). 
Denk eens aan de implicaties van deze vraag! Is het mogelijk dat het ware geloof bij de 

wederkomst van Christus volledig van de aarde verdwenen is? Jezus was in staat 
vooruit te kijken, naar onze tijd, en te weten dat er omstandigheden zouden bestaan 

waardoor dit waar zou zijn – bijna!
Jezus zei dat Hij Zijn Kerk zou bouwen en Hij beloofde dat deze nooit vernietigd zou 
worden. Zijn Kerk – Gods Kerk – is waar mensen geloof hebben volgens de Bijbelse 
definitie. Daarom zal de aanwezigheid van Gods volk op aarde ervoor zorgen dat op 

zijn minst een paar mensen geloof zullen hebben wanneer Christus terugkeert.
Echt geloof komt van de Geest van God. Het is een vrucht van de Heilige Geest. 

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
zachtmoedigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid: tegen zulke mensen 
bestaat geen wet” (Gal. 5:22-23). Niemand kan geloof hebben of zelfs maar een ware 

christen zijn zonder Gods Geest.

Let op Efeziërs 4: “Er is één lichaam en één Geest, net zoals u geroepen bent in één 
hoop van uw roeping; één Heer, één geloof, één doop” (vs. 4-5). Als geloof een kerk is – 
en er meer dan duizend denominaties – kan er niet slechts ‘één geloof’ zijn. Dit idee 
maakt dat de apostel Paulus ongelijk heeft. Hij had ‘duizenden geloofsovertuigingen’ 
moeten zeggen.
In verband hiermee spreken velen ook over ‘mensen’ of ‘een persoon met een geloof’ – je 
hebt de term wel eens gehoord – alleen maar omdat iemand religieus is. Deze term 
omvat zelfs niet-christelijke religies.
Houd in gedachten dat je in de Bijbel hebt gezien dat er maar één soort geloof is! We 
zullen onderzoeken of de Bijbel dat ene soort geloof precies definieert, of dat we 
individuen de betekenis ervan laten raden.
Het laatste en misschien wel meest voorkomende idee is dat geloof elke overtuiging is 
dat Jezus stierf voor onze zonden. Net als bij het idee dat geloof een gevoel is, wordt de 
mate van het persoonlijke geloof van mensen in het offer van Jezus de beslissende 
factor. We zullen zeker zien dat de ware definitie van geloof deze belangrijke overtuiging 
omvat. Er bestaat geen twijfel dat als iemand niet gelooft in dat Jezus Christus stierf voor 
zijn of haar zonden, deze persoon geen reddend geloof heeft. Bedenk dat het zonder 
geloof onmogelijk is God te behagen, en als iemand eraan twijfelt dat Jezus voor hem 
stierf, behaagt hij God niet en zal hij niet gered worden! Geloven in het offer van Jezus is 
een richting – een weg – van geloof, maar het is niet wat geloof is!
Geeft de Bijbel een exacte definitie van geloof? Geeft het, aangezien er staat dat er één 
geloof is, één definitie van dat geloof? Bestaat er een plaats waar staat: “Geloof is...” en 
daar volgt een precieze definitie? Zo ja, waar is dat en wat staat er in?
Hebreeën 11 wordt het ‘geloofshoofdstuk’ genoemd. Het beschrijft enkele van Gods 
dienstknechten en hoe hun geloof hen in staat stelde grote daden en wonderen te 
verrichten, of zware beproevingen te doorstaan. Dit hoofdstuk is inspirerend, en iedereen 
die echt geloof wil hebben, zou het regelmatig moeten lezen. Het bevat het woord geloof 
twintig keer. Vers 2 zegt: “Want door het geloof hebben dezen…”
Hoe hadden zij een ‘goed rapport’ kunnen verkrijgen als zij het geloof niet begrepen? Dan 
nu Gods definitie in vers 1: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men 
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” 
Maar hoe kan bewijs in verband worden gebracht met iets dat niet wordt gezien? Denken 
we bij bewijsmateriaal niet veeleer aan dingen die gezien worden? In een rechtszaal is 
bewijs datgene wat bewezen kan worden. Het gaat om feiten die herkenbaar – en 
meestal zichtbaar – zijn voor een jury. Juridisch bewijs gaat alleen om zaken die gezien 
of aangetoond kunnen worden. Hoe kan geloof dan bewijs met zich meebrengen dat 
onzichtbaar is – niet gezien?
Echt geloof, in elke belofte die God doet, is het bewijs. Het is de 
overtuiging die het bewijs is. Als God belooft iets te doen, is het voor 
Hem onmogelijk om te liegen (Hebreeën 6:18). Jouw bewijs dat Hij 
het zal uitvoeren is het onwrikbare geloof dat jij hebt. Hebreeën 11:1 
zegt: “…geloof is…het bewijs...” Als je het ware christelijk geloof 
hebt, hoef je niet naar het bewijs te zoeken – je bezit het al!



Jezus zei dat Hij Zijn Kerk zou bouwen en Hij beloofde dat deze nooit vernietigd zou 
worden (Matt. 16:18). Zijn Kerk – Gods Kerk – is waar mensen geloof hebben volgens 
de Bijbelse definitie. Daarom zal de aanwezigheid van Gods volk op aarde ervoor 
zorgen dat op zijn minst een paar mensen geloof zullen hebben wanneer Christus 
terugkeert.
Let op Galaten 5:22-23: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen 
richt de wet zich niet.”
We moeten nog een belangrijk punt vaststellen dat betrekking heeft op het leven van 
ware christenen. Echt geloof komt van de Geest van God; het is een vrucht van de 
Heilige Geest. Niemand kan het hebben – of zelfs maar een echte christen zijn – 
zonder Gods Geest. Lees Romeinen 8:9.
Maar wat is geloof? God zou toch zeker niet zeggen dat degenen die geen geloof 
hebben Hem niet kunnen behagen – en dan de definitie van geloof onthouden aan 
iedereen die het probeert te kennen. Voordat we onderzoeken wat de Bijbel over echt 
geloof zegt, is het nuttig om te onderzoeken wat mensen denken dat dit is.
Diverse vervalsingen
Er zijn verschillende ideeën over geloof. Als je hieraan twijfelt, vraag dan gewoon een 
half dozijn mensen om het uit te leggen – om het voor je te definiëren. Wees 
voorbereid op een zestal ideeën – waarschijnlijk allemaal verkeerd – allemaal 
verschillend van wat de Bijbel openbaart.
Ik heb mensen gekend die dachten dat geloof een ongrijpbaar ‘gevoel’ is dat niet 
gedefinieerd kan worden. Er wordt vaak gedacht dat het persoonlijk, mysterieus en 
uniek is voor elke persoon – voor iedereen verboden terrein om in twijfel te trekken. 
Dit gevoel heeft meestal geen definitie, structuur of duidelijk doel en is onvermijdelijk 
wat mensen willen of nodig hebben. Met andere woorden: voor bijna elke persoon 
bestaat er een andere beschrijving en definitie van geloof. Het is vreemd hoeveel 
mensen op deze manier naar het geloof kijken, terwijl de Bijbel zoiets niet zegt.
Anderen zien geloof als een soort ‘positief denken’. Het is alsof zolang mensen een 
optimistische kijk hebben en optimistisch blijven over gebeurtenissen en 
omstandigheden, zij blijk geven van geloof. De Bijbel beschrijft geloof nergens met de 
woorden positief of optimistisch – hoewel dit goede eigenschappen zijn.
Andere opvattingen over geloof zijn dat het hoop of vertrouwen is. Geen van beide is 
waar! Maar Hebreeën 10:35 zegt wel dat vertrouwen belangrijk is. Let op: “Werp dan 
uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt..” Hoewel 
deze passage onthult dat vertrouwen essentieel is voor christenen, is erop vertrouwen 
(hopen) geen geloof. Over geloof als hoop zegt 1 Korintiërs 13:13: “En nu blijven 
geloof, hoop, naastenliefde [liefde], deze drie; maar de grootste hiervan is liefde.”
Als geloof en hoop hetzelfde zijn, waarom worden ze dan afzonderlijk vermeld? 
Waarom noemt God hen ‘deze drie’? Als we de liefde meerekenen, had Hij dan niet 
“deze twee” moeten zeggen? Het is duidelijk dat geloof iets anders is dan hoop.
Weer anderen geloven dat iemands geloof het equivalent is van de kerkelijke 
denominatie of het lidmaatschap waartoe zij behoren. Deze beschrijving van geloof is 
ernstig gebrekkig en onbijbels. 

   Geloven in de diepte	 	 	 	 	 	 	 	  
Hier is Gods definitie van geloof: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die 
men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1). Is het u 
opgevallen dat geloof ‘bewijs’ inhoudt van dingen die ‘niet worden gezien’? Geloof 
houdt een verzekering in ‘van de dingen waarop we hopen’. Maar als er iets wordt 
gehoopt, is dat iets nog niet ontvangen. Als er dus geloof bij betrokken is, is er de 
zekerheid dat het ontvangen zal worden!
Denk eens aan: “Want wij wandelen door geloof, NIET door aanschouwen” (2 Kor. 
5:7). Het beoefenen van waar geloof betekent leren negeren wat je ziet. Dit vers 
openbaart dat christenen niet wandelen op basis van wat ze zien!
En jij? Ontbreekt het je aan geloof om te weten dat God met je is? Om zonde en 
schuld te overwinnen? Genezen van ziekten? Om alle dingen in Zijn Woord te 
geloven? Om te weten dat ‘alle dingen zullen meewerken ten goede’ (Rom. 8:28) als 
je God dient? Om te geloven dat God het onrecht dat je ondergaat, zal ten goede 
laten uitwerken? Om te geloven dat God voor je zal zorgen? Om te geloven dat je 
zware beproevingen en vervolging kunt doorstaan? Of dat God je ervan zal 
verlossen? Ontbreekt het je aan geloof om het spoedig komende koninkrijk van God 
duidelijker te zien en er deel van uit te maken?
De Bijbel zegt dat het je in geen van deze zaken aan geloof hoeft te ontbreken! Je 
kunt echt geloof ontwikkelen!
Geloof gevonden als Christus komt?
Deze wereld zit in de problemen. De problemen escaleren overal in een wereld die is 
afgesneden van God. De wederkomst van Christus staat voor de deur. Deze 
gebeurtenis zal pas plaatsvinden nadat catastrofale gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden. Oorlogen, hongersnoden, epidemieën van ziekten, religieuze 
verwarring, economische onrust en catastrofale weersomstandigheden zullen de 
beschaving op haar grondvesten doen schudden.
In een artikel schrijft Wendy Griffith over de kwestie van de onwetendheid van mensen 
over de Bijbel. “Het is duidelijk dat veel Amerikanen – inclusief christenen – hun Bijbel 
niet kennen.” En hoe  zit het in Europa? 
Uit het onderzoek bleek:  “Meer dan 60 procent van de Amerikanen kan noch de helft 
van de Tien Geboden, noch de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament noemen. 
Ongeveer 80 procent, inclusief ‘wedergeboren’ christenen, gelooft dat ‘God helpt 
degenen die zichzelf helpen’ een rechtstreeks citaat uit de Bijbel is.” 
Dit grenst aan het onbeschrijflijke en het is meer dan jammer! Het is een vreselijke 
aanklacht tegen een land met meer Bijbels dan enig ander land op aarde. En het is de 
belangrijkste reden waarom er zo weinig echt geloof bestaat. Hoe is het zo ver kunnen 
komen? Het hebben van een Bijbel is één zaak, maar het lezen ervan en het leven 
ernaar, is een andere zaak !
Zelfs wanneer men de Bijbel leest, klinkt nog de vraag van Jezus: “Hoe leest gij?”. Dat 
is nog een andere ernstige bedenking. Lezen we om de waarheid te kennen en op te 
merken dat er zo weinig te roemen valt over het leven dat we leiden, over ons 
verleden en heden… Of lezen we de Bijbel in de hoop verzen te vinden die ons doen 
en laten rechtvaardigen?
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