Geroepen worden tot de weg van het christendom betekent dat je God moet toestaan Zijn
heilige, rechtvaardige, volmaakte karakter in jou op te bouwen — een levenslang proces
dat tijd, beproevingen en lessen met zich meebrengt. Je moet jezelf als klei overgeven
aan de Meester-pottenbakker en er vrijwillig voor kiezen om, zoals Jezus zei, ‘binnen te
gaan door de enge poort: want wijd is de poort, en breed is de weg, die naar vernietiging
leidt, en velen zijn er die daar naar binnen gaan: want eng is de poort en smal de weg die
naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matt. 7:13-14).

“...wij [hebben] vertrouwen in God. En wat we ook vragen, ontvangen we van Hem,
omdat we zijn geboden onderhouden en doen wat welgevallig is in zijn ogen” (1
Johannes 3:21-22). Jezus gaf het voorbeeld, het patroon om de zonde te overwinnen en
iemands leven te richten op de geboorte in het koninkrijk van God.

Er zijn twee tegengestelde manieren van leven. De ene wordt beschreven als de manier
van ‘geverr’, de andere van ‘krijgen’. Een van de grootste leringen van Jezus is: “Het is
zaliger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35). Natuurlijk gaf Hij het ultieme
voorbeeld door Zichzelf voor de mensheid te geven. Geroepen zijn betekent bereid zijn
om ‘verdrukkingen te lijden als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het
leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan
behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft” (2 Tim. 2:3-4). Het betekent
een leven van geestelijke oorlogvoering, maar tegelijkertijd ook van grenzeloos geluk!

De weg van het ware christendom vraagt actie. Het brengt veiligheid, gemoedsrust, en
een groot aantal zegeningen met zich mee — waaronder de grootste: Jezus horen zeggen
bij zijn terugkomst: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar: over weinig bent u trouw
geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Matt. 25:21).
Gods weg is een weg die leidt naar de erfenis van “alle dingen” als “erfgenamen van God
en mede-erfgenamen van Christus” (Romeinen 8:17), die “de eerstgeborene onder vele
broeders” wordt genoemd (vs. 29).

Maar de weg naar Gods koninkrijk is niet gemakkelijk. Karakter opbouwen is het enige
dat men kan meedragen naar het eeuwige leven, want “vlees en bloed kunnen het
koninkrijk van God niet beérven” (1 Kor. 15:50).

Het is niet gemakkelijk om Gods waarheden te volgen en in praktijk te brengen en Zijn
beloften te geloven. De jaren dat ik dit probeer te doen, hebben mij deze les diep geleerd!
God zal je geloof op de proef stellen — en de duivel zal je verleiden om op te geven.

Ik heb geleerd dat God altijd bevrijdt, hoe duister de omstandigheden ook lijken. Kijk naar
de geschiedenis en je zult voorbeelden vinden van echt geloof - zelfs en vooral in het
licht van de dood...

Behalve deze flyers biedt HouVast een bibliotheek aan digitale boekjes en
samenvattingen van predikingen, vertaalde boeken over geloof en levenswijze.
meeessesessssss Bestudeer de Module C waarin honderden boeken en publicaties zijn

HOU VAST verzameld, die je naar de Bron van Leven verwijzen...

Hoe doad. . . Geloof

z0onder werken

Hoe zit het met genade, geloof en werken? Hoe gaan ze samen? “Zullen wij in de zonde blijven [de
wet overtreden], opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot
de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?" (Romeinen 6:1-2).

Het antwoord op de retorische vraag van Paulus ligt voor de hand. Dat gaat niet samen .

Merk op hoe de Bijbel vraagt: "Doen wij dan door het geloof de wet teniet??" Het beantwoordt zijn
eigen vraag: "Volstrekt niet, veeleer bevestigen wij de wet.” (Romeinen 3:31). De predikanten van
deze wereld staan over het algemeen toe dat mensen Gods Wet overtreden - maar God verbiedt het
overtreden van de wet!

De duivel zal Gods Wet niet gehoorzamen omdat hij die haat. Dat geldt ook voor "zijn dienaren” (2
Kor. 11:13-15). Ze negeren opzettelijk deze verzen en vele andere. Ze misleiden mensen die
bereidwillig hun oppervlakkige argumenten lijken te accepteren - argumenten die de duidelijke
waarheid van de Bijbel niet volgen.

Paulus leerde "Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed."(Romeinen
7:12,14). David zei dat ze eeuwig (Ps. 111:7-8) en perfect is (Ps. 19:7). Jakobus noemt de Tien
Geboden "de koninklijke wet...van de vrijheid” (Johannes 2:8-12). Jezus zei dat ze nooit zal worden
weggedaan - dat hemel en aarde zouden verdwijnen voordat de Wet zou ophouden (Matt.
5:17-19). Misleidende bedriegers leren dat christenen zich moeten concentreren op 'lief hebben’,
terwijl ze teksten als Romeinen 13:10 negeren, waar staat: "....liefde is de vervulling van de wet.’ (Zie
ook 1 Johannes 5:1-3.) Geen wonder dat de apostel Johannes zei dat iedereen die beweert
'Christus te kennen en Zijn geboden niet onderhoudt, een leugenaar is, en de waarheid is niet in
hem' (1 Johannes 5:1-3). 2:4).

Sterke woorden! Ik heb veel mensen gekend die beweerden Christus te kennen, maar zich niet aan
de geboden hielden, inclusief het vierde. Je ziet hoe God naar hen kijkt.

Eris geloof in Christus nodig voordat een christen Gods Wet kan houden. Bedenk dat Christus zei
dat Hij uit zichzelf niets kon doen en dat de Vader de werken in Hem deed. Jezus hield zich perfect
aan de Wet en een Christen "...volgt in Zijn voetstappen” (1 Petrus 2:21).



Christus leerde het houden van de wet

Met Gods hulp zul je in staat zijn de geboden te onderhouden. Sta nooit toe dat
iemand u iets anders vertelt. Jezus heeft nooit geleerd dat mensen alleen maar ‘in
Hem moeten geloven’ om verlossing te ontvangen. Toen een jonge, rijke man Hem
vroeg wat hij moest doen om ‘eeuwig leven’ te hebben — om verlossing te ontvangen —
antwoordde Jezus: ‘Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden’
(Matt. 19:17).

Toen ze dit hoorden, waren de discipelen geschokt. Ze begrepen niet hoe dit mogelijk
was en vroegen: “Wie kan er dan gered worden?’ Jezus antwoordde: ‘Bij mensen is
dit onmogelijk; maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (vs. 25-26). Je kunt Gods Wet
niet houden, maar Christus in jou kan dat wel — als je waarachtig, levend geloof hebt!

God geeft Zijn Geest alleen aan degenen die Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32).
Gehoorzaamheid wordt voorafgegaan door bekering en doop, waarbij de Heilige
Geest op dit punt wordt gegeven, na iemands berouw over het overtreden van Gods
Wet. (Lees Handelingen 2:38.)

Jezus zei: “Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van
mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de
overlevering van de mensen” (Marcus 7:7-8). Besef je dat het mogelijk is Christus
tevergeefs te aanbidden — dat het mogelijk is om aan Hem te denken, over Hem te
praten en zelfs Zijn naam vaak te gebruiken en dit allemaal nog tevergeefs te doen?

Let op: ‘Niet iedereen die tegen Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen
binnengaan; maar Hij die de wil doet van Mijn Vader, die in de hemel is” (Matt. 7:21).
Bedenk dat het de daders van de wet zijn die gerechtvaardigd zullen worden.

“Strijd om het geloof”

Paulus zei tegen Timotheus: ‘Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige
leven...’(1 Tim. 6:12). Geloof is meer dan een strijd. Het is een oorlog die alle
christenen hun hele leven voeren! En het is geen gemakkelijke oorlog die in één
veldslag wordt gewonnen. Het gaat gepaard met veel veldslagen.

De apostel Judas zegt tegen christenen: “... om te strijden voor het geloof dat
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.” (Judas 3). Het volgende vers waarschuwt
voor “bepaalde mensen” die de vroege Kerk binnenslopen en haar verwaterden met
valse leringen, met als doel het fundament van de Kerk te vernietigen — dat van het
vasthouden aan de ware leerstellingen van de Bijbel. De betekenis van echt geloof
raakte in die tijd verdorven in de hoofden van velen. Helaas laat de geschiedenis zien
dat mensen altijd bereid zijn geweest om bedriegers het christendom te laten
reduceren tot weinig meer dan ‘slechts geloven’.

Trap niet in de val!

We hebben besproken hoe christenen Gods Wet moeten houden terwijl ze
tegelijkertijd gerechtvaardigd worden door het geloof van Christus. Het boek
Openbaring vermeldt: “Hier is de volharding van de heiligen: hier zijn zij die de
geboden van God bewaren, en het geloof van Jezus” (14:12).
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Er is een reden waarom dit vers volharding, het onderhouden van de geboden en het
geloof van Jezus Christus met elkaar verbindt. Ze zijn onafscheidelijk. Christenen
kunnen de geboden onderhouden, maar alleen door het geloof van Jezus. Om dit een
leven lang te doen, is doorzettingsvermogen nodig. Toch is dit precies wat ware
christenen — heiligen — voortdurend moeten doen.

‘Leven uit geloof’

Er is een oudtestamentisch vers dat zo belangrijk is dat het nog twee keer voorkomt in
het Nieuwe Testament. Habakuk 2:4 zegt: “...de rechtvaardige zal door zijn geloof
leven.” Dit is een krachtig statement over geloof als een manier van leven! Het is het
geloof van iedere persoon dat individuen door het leven leidt. Dit vers wordt
aangehaald om te laten zien dat God altijd heeft geleerd dat Zijn ware dienaren echt
geloof moeten hebben. Geloof is nooit een zuiver nieuwtestamentische vereiste voor
verlossing geweest. In feite zijn enkele van de grootste voorbeelden van geloof overal
in het Oude Testament te vinden. Eigenlijk leefde elk voorbeeld in het
“geloofshoofdstuk” van Hebreeén 11 in de tijd van het Oude Testament. Dit weerhield
hen er niet van om “getuigen” te zijn (Hebreeén 12:1) van de ontzagwekkende kracht
van het op de juiste wijze begrepen geloof.

Twee verzen herhalen Habakuk bijna woordelijk: “De rechtvaardige zal door geloof
leven” (Hebr. 10:38; Rom. 1:17). De definitie van geloof volgt onmiddellijk op
Hebreeén 10:38. God kan niet van mensen verlangen dat ze uit geloof leven en hen
niet vertellen wat het is! In precies hetzelfde vers vervolgt God: “...en als iemand zich
onttrekt, zal Mijn ziel in hem geen behagen hebben.”

Waar het geloof ontbreekt, is God niet gediend!

Geloof is niet alleen iets dat je oefent tijdens de crisismomenten in het leven. Het is
niet alleen iets om over na te denken als ‘het niet goed gaat’. Met andere woorden:
geloof is er niet alleen voor de ‘slechte tijden’ — het is fulltime geloof! Geloof is
onlosmakelijk verbonden met het gehele geestelijke begrip waarmee je iedere kwestie
waarmee je in de christelijke wandel te maken krijgt, het hoofd biedt (2 Kor. 5:7).

Alle mensen op aarde zullen de komende jaren zwaar op de proef worden gesteld.
Vergis je niet! Zonder echt geloof zal niemand de rampen overleven die voorspeld zijn
vlak voor de op handen zijnde wederkomst van Jezus. Werken op menselijke kracht of
vindingrijkheid zal niet voldoende zijn om de grote crisis die aan het einde van dit
tijdperk komt te overleven! Volledig geloof in al Gods beloften zal vereist en nodig zijn.

Wat verwacht de ware Christus van zijn volgelingen?

Hij gebood: ‘Bekeert u... en gelooft het evangelie’ (Marcus 1:15). De Bijbel voegt
eraan toe: “God... gebiedt alle mensen waar dan ook om zich te bekeren”
(Handelingen 17:30) — wat betekent dat ze hun gedachten, houdingen, woorden en
daden moeten veranderen, en dat ze moeten leven op de manier die Hij altijd bedoeld
heeft.

Er is geloof nodig om te veranderen, om de aantrekkingskracht van het viees, de
duivel en de samenleving te verwerpen, en Christus toe te staan in jou te leven door
Zijn Geest. Het betekent groeien van menselijk geloof naar het geloof van Christus,
onder het gezag van Jezus komen en zich onderwerpen aan Zijn bestuur.
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