De mens is niet de “hoogste vorm van dieren”! Hij was niet gemaakt naar de dierlijke
soort, maar naar de goddelijke aard. Hij heeft het potentieel van Gods karakter, wat
cruciale implicaties heeft.

God volbracht een huwelijk tussen de eerste twee menselijke wezens en gebood hen
vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen — om hun menselijke familie uit te breiden.
Deze menselijke reproductie beeldt uit — is een type — dat God Zichzelf reproduceert door
de mens.

Het Hebreeuwse woord dat in vers 26 met God is vertaald, is elohim. Het is meervoud
zoals een groep, team, commissie of familie en vertegenwoordigen één entiteit,
bestaande uit meerdere personen.

Let op: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.” Dit
vers openbaart dat er meer dan één Wezen in de Godheid is.

Weinigen houden zich bezig met de zin van hun bestaan totdat ze met de dood worden
geconfronteerd. Ze zweven door het leven, gaan van de ene gebeurtenis naar de andere,
zonder echt begrip van waarom ze, van de miljoenen planeten in het zonnestelsel, op
deze zijn geboren, waarom ze het vermogen hebben om een kindertijd te beleven, een
opleiding, werk, trouwen, een gezin stichten en waarom ze sterven.

Toch zou deze vraag centraal moeten staan in iemands denken. De reden waarom je
geboren bent — en wat er daarna gebeurt — heeft alles te maken met hoe iemand zijn
leven moet leiden.

Omgekeerd kan het niet stellen van een dergelijke vraag ertoe leiden dat je gaat geloven
dat er geen hoger doel is voor je bestaan dan spreekwoordelijk (of letterlijk) eten, drinken
en vrolijk zijn. Als dat het geval zou zijn, zou een mensenleven niet meer waarde hebben
dan een goudvis die op de kermis wordt gewonnen, een aantal dagen in een aquarium
wordt bewaard en vervolgens in de afvoer wordt gegooid nadat zijn leven is verstreken.
Elke persoon die ooit heeft geleefd, zou verloren gaan in de geschiedenis — omdat hij
nooit belangrijker is geweest dan slechts een paar uur te leven vergeleken met de leeftijd
van de rotsen, bomen en oceanen om hem heen.

Door het leven op deze manier te bekijken, wordt alles teruggebracht tot louter toeval en
willekeur — zonder enige hoop op antwoorden over het ‘hiernamaals’ en wat de dood
werkelijk is. Zulk leeg denken maakte nooit deel uit van Gods Plan.

Voordat God de mens schiep, ontwikkelde hij een duidelijke routekaart voor hem en voor
het universum als geheel. Het boek 2 Timotheus 1:9 stelt: “Hij heeft ons zalig gemaakt
en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar
overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus
Jezus voor de tijden der eeuwen.”.

Lees verder in folder GO7 / Jezus redt

Behalve deze flyers biedt HouVast een bibliotheek aan digitale boekjes en
samenvattingen van predikingen, vertaalde boeken over geloof en levenswijze.
Bestudeer de Module C waarin honderden boeken en publicaties zijn
verzameld, die je naar de Bron van Leven verwijzen...
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HOUVAST

Moet je in jezus geloven

om gered te worden

Het idee dat iedereen verlost kan worden zonder de naam van Jezus Christus te horen, wordt steeds

populairder. Wat is de waarheid?

De media houden van controverses, vooral als er blijk wordt gegeven van hypocrisie in het
christendom of van "tegenstrijdigheden in de Bijbel". De aandacht die wordt besteed aan diverse
boeken over de Liefde van God, boeken over de hel, de hemel, de genade, de schuld waarmee
iedereen worstelt, de uitdaging waaraan iedere wereldbewoner is onderworpen omdat God de
Satan hier heeft toegelaten....

In één van zo'n boeken presenteert de heer Bell, theoloog en kerkpastor, ideeén die het traditionele
christendom lijken uit te dagen. Eén overtuiging die woede opwekt, is dat mensen die nooit de
naam van Jezus Christus hebben gehoord, gered kunnen worden.

Na de publicatie van het boek begon er een woordenoorlog over de verlossing, die volgens velen

alleen kan worden verkregen door geloof in Christus. Degenen die dit idee omarmen, beweren dat

verlossing door Hem christenen in staat stelt naar de hemel te gaan in plaats van naar de hel, een
soort vurige onderwereld waar ongelovigen zogenaamd voor altijd worden gekweld.

Beide partijen gebruiken de Schrift om hun standpunten te onderbouwen. Degenen in het kamp
"iedereen kan gered worden, ongeacht religieuze overtuiging” kijken naar verzen zoals 1 Timotheis
2:4, waarin staat dat God "wil dat alle mensen gered worden..." en 2 Petrus 3:9: "De Heer is niet
traag met betrekking tot Zijn belofte...niet bereid dat iemand verloren zou gaan..."

Aan de andere kant wijzen degenen die aan de kant van 'moeten in Jezus geloven om gered te
worden' naar passages als Johannes 14:6, waar staat: 'lk [Christus] ben de weg, de waarheid en het
leven: er komt niemand tot de Vader, dan door Mij’, en Handelingen 4:12: "En de zaligheid is in
geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij
zalig moeten worden.”

Terwijl traditionele christenen de opvattingen van Bell radicaal vinden, hebben predikanten, tele-
evangelisten en leiders van grote christelijke denominaties verklaringen afgelegd die soortgelijke
theorieén ondersteunen - lang voordat zijn boek werd gepubliceerd!



In een interview voor het religieus televisieprogramma ‘Hour of Power’ in 1997 vroeg
een predikant Billy Graham naar het christendom: “Ik denk dat iedereen die van
Christus houdt of Christus kent, of ze zich daar nu van bewust zijn of niet, leden zijn
van het lichaam van Christus...” Billy Graham antwoordde. “Of ze nu uit de
moslimwereld komen, of uit de boeddhistische wereld, of uit de christelijke wereld, of
uit de niet-gelovige wereld, ze zijn leden van het lichaam van Christus omdat ze door
God zijn geroepen. Ze kennen misschien niet eens de naam van Jezus, maar ze
weten in hun hart dat ze iets nodig hebben dat ze niet hebben en ze wenden zich tot
het enige licht dat ze hebben en ik denk dat ze gered zijn en bij ons zullen zijn in de
hemel”.

Paus Benedictus XVI gaf in een toespraak, samengevat door het persbureau Zenit,
een soortgelijke verklaring: “Wie met een zuiver geweten vrede en het welzijn van de
gemeenschap zoekt, en het verlangen naar het transcendente levend houdt, zal gered
worden, ook al ontbeert hij bijbelse inzichten en geloof.”

Hoe kan iemand, die op zoek is naar antwoorden, weten wat hij moet geloven als er
zoveel verwarring is?

Zoals men naar wiskundigen kijkt om uitleg te geven over rekenvraagstukken of naar
ingenieurs om mechanische apparaten uit te leggen, zo moet een christen naar de
Bijbel kijken — Gods handleiding voor de mensheid — voor informatie over verlossing.
Dit Boek — en alleen dit — vertelt Gods gedachten over hoe verlossing kan worden
bereikt.

Paulus verklaarde in 1 Thessalonicenzen 5:21: “Beproef alle dingen; houd vast aan
het goede”.

Om welke bijbelse leer dan ook te begrijpen, is het noodzakelijk om alle verzen over
een bepaald onderwerp samen te voegen, zoals in Jesaja 28:10 staat: “Want het is
gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje,
en daar een beetje”. Pas als alle gerelateerde passages zijn verzameld, kan men
een volledig beeld krijgen van een onderwerp. Omdat de Bijbel is samengesteld uit
“zuivere woorden: zoals zilver beproefd in een oven” (Psalm 12:6), is het van belang
om bij het onderzoeken van de weg naar de verlossing alle verzen erover te lezen, en
ideeén terzijde te schuiven die niet bewijsbaar zijn binnen haar pagina's.

Volgens Billy Graham en andere christelijke leiders kan een persoon Christus in
essentie ‘kennen’, maar niet weten dat hij Hem kent. Dit is ongeacht iemands
religieuze overtuigingen, praktijken of manier van leven, of hij ooit een Bijbel heeft
gezien — laat staan dat hij er ook maar één schriftgedeelte in heeft gelezen.

Wat zou het nut van het christendom zijn — en van de Bijbel zelf — als ieder mens
uiteindelijk gered zal worden omdat hij een ‘oprecht’ of ‘goed’ mens was? Hoe zou
God iemands niveau van oprechtheid meten? Waar zou Hij de grens trekken?

Zou God zeggen: “Je was bijna oprecht en goed genoeg, ook al wist je het niet, maar
je hebt het niet helemaal gered. Eeuwig hellevuur voor jou!” Of misschien: “O nee! De
communistische regering van een land blokkeert Mijn Plan om ‘alle mensen’ te
redden. Ze zullen Mijn missionarissen niet in het land toelaten om Jezus tot hun
burgers te prediken, daarom zullen ze allemaal branden in de hel.”
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Is God zo machteloos? Een dergelijke zienswijze maakt Hem tot een zwak wezen dat
koortsachtig strijdt tegen Satan, de god van deze wereld (2 Kor. 4:4), om zoveel
mogelijk zielen te redden. Als dit waar is, dan is God aan het verliezen!

Er zijn ook mensen die onverschillig zijn, maar niet weten wat er op het spel staat.
Hoe kan God hen verantwoordelijk houden voor kennis die zij niet hebben?

Bovendien, als verlossing alleen beschikbaar is door de naam van Jezus Christus,
bedenk dan hoeveel mensen in polytheistische landen hebben geleefd en gestorven,
zonder maar de kans te hebben gehad om het te horen. Worden dezen overgeleverd
aan eeuwige kwelling terwijl ze nooit de kans hebben gekregen om in Hem te
geloven? Deze scenario's maken van God een monster die mensen zonder
onderscheid tot het eeuwige hellevuur veroordeelt 6f machteloos is om de
meerderheid van de mensheid te redden.

Maar hoewel deze situaties onlogisch lijken als ze in hun context worden geplaatst,
nemen ze niet weg dat bepaalde teksten zichzelf lijken tegen te spreken...

De Bijbel zegt in 1 Korintiérs 14:33 dat “God niet de schepper is van verwarring,
maar van vrede...” Een paar verzen verderop in het hoofdstuk wordt verklaard: “Laat
alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren.” (vs. 40).

Als zulke verzen in de Bijbel staan, zou de Auteur ervan dan zo’n tegenstrijdig
verlossingsplan creéren? Zou Hij de schepper van de vrede genoemd kunnen worden
als Hij wist dat miljoenen mensen voor de eeuwigheid gestraft zouden worden voor
iets dat zij nooit hebben kunnen begrijpen? De Bijbel openbaart dat er een derde
aspect is van het verlossingsdebat dat theologen en predikanten van het belijdende
christendom missen. Het legt uit waarom de mensheid niet tot een conclusie kan
komen met betrekking tot deze allerbelangrijkste vraag, en geeft op logische wijze aan
wat iemand echt moet doen om verlossing te ontvangen.

Als heerser van het universum stelde God normen vast die ervoor zorgen dat Zijn
“bedrijf” efficiént blijft draaien. Als Hij geen plan had om de doelstellingen van de
organisatie te bevorderen of haar te helpen haar doelen te bereiken — en in plaats
daarvan een onsamenhangend plan had dat enorme verliezen veroorzaakte — zou Hij
niet in staat zijn een succesvol bedrijf te runnen.

Voordat God het universum stichtte en de mensheid schiep, ontwikkelde God een
duidelijk plan voor de mensheid, en bedacht een manier om dit duizenden jaren lang
aan hen te communiceren. De Bijbel openbaart dat Plan! Die legt uit wat het doel van
de mensheid is, inclusief het ontvangen van verlossing: eeuwig leven. Maar om het te
begrijpen, moet je bij het begin beginnen.

Genesis 1 kijkt naar de schepping van de aarde. In de verzen 20-25 staat dat God
zeedieren, vogels, landdieren en alle kruipende wezens vormde naar hun soort.
Vissen naar hun soort, vogels naar hun soort, vee naar hun soort — alles wat in de zee
zwemt, door de lucht vliegt of zich op aarde beweegt — allemaal naar hun eigen aard.

In de verzen 26 en 27 wordt de mens naar Gods aard gemaakt: “En God zei: Laten
Wij de mens maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis...Dus God schiep de mens
naar Zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen.”
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