
Verloren mensen zonder toekomst, maar

Jezus redt
Vervolg van folder G06 / Moet je in Jezus geloven om gered te worden?

Indien ze maar wilden… 

Ik heb altijd geleerd dat “de wil” het begin van alles is. Iemand die gewillig is, komt in 
ieder geval in beweging. Maar willen is meer dan wensen. Iedereen wenst vrede, geluk, 
voorspoed… maar wensen gaat niet gepaard met een engagement. Terwijl, als je iets 
echt wil, doe je er iets voor.  Je moet natuurlijk weten wàt, en dus moet je instructies 
krijgen en als het gaat om het geloof, “uit goede bron”.  In Deuteronomium 8 klinkt 
echter al : “omdat gij naar de stem van de HERE, uw God, niet wilde 
luisteren”. Dat is opgeschreven voor u en mij en houdt ons een spiegel voor. Zijn we 
ook vandaag, zoveel eeuwen later gewilliger om te luisteren?
We kennen de woorden van Jezus in Mattheus 23:37-38 : “Jeruzalem, Jeruzalem, dat 
de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen 
willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij 
hebt niet gewild.” Daar was dan hun  Koning en Heer, Hij waarnaar de profeten 
vooruitwezen, waar vanaf Adam was naar uitgekeken, Hij die sprak en het was er, die 
sprak zoals niemand voor Hem ooit had gesproken… Hoe tragisch dat ondanks dat alle 
tekenen op Hem wezen, ze niet het geestelijke oog hadden van Simeon en Hanna. En 
weer kunnen we zeggen… “en wij?” Is ons oog beter geoefend om de waarheid te 
ontdekken en de schriften te onderzoeken en daaruit te leren wat God van ons wil? 
Zullen wij ons niet laten misleiden door succesrijke groepen, pracht en praal, aanzien, 
macht, de show… in plaats de eenvoud van die eenvoudige man van Nazareth, met 
zijn eenvoudige boodschap die niet verandert. Kan ook niet - want alles wat God doet 
is eeuwig. Zou het mogelijk zijn dat we vandaag verloren lopen tussen de 
bijkomstigheden en de essentie missen? Iemand vroeg me recent hoe het komt dat ik - 
een leek - mij zo tot het evangelie en de verkondiging aangetrokken voel… Ja, voor 
sommigen is het extreem, een beetje religie, dat wel, maar niet teveel. Dat is niet wat 
de Bijbel leert. God is niet tevreden met halve keuzes. 
In Jeremia 5:3  vraagt de profeet zich af : “Gij hebt hen geslagen, zij voelden geen pijn; 
Gij hebt hen vernield, zij hebben geweigerd tuchtiging aan te nemen; zij hebben hun 
aangezichten harder gemaakt dan een rots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.”

hebben die stierf en de straf voor hun zonden betaalde. Ze zullen Zijn vergoten bloed 
aanvaarden als betaling voor hun zonden. 
De Vader is een God van liefde en barmhartigheid (1 Johannes 4:8; Psalm 116:5). Het is 
niet Zijn wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot de kennis van de waarheid 
komt als ze bereid zijn gered te worden.
Maar geloof in Jezus’ naam (Handelingen 4:12) en gehoorzaamheid aan Gods wetten 
zijn een vereiste (Matt. 19:17).
Iedereen die in het eeuwige leven zal zijn, zal daar zijn door de verdiensten van Jezus. Er 
is geen andere naam onder de hemel, waardoor wij kunnen  behouden worden. 
De keuze van vandaag - van allen die weten dat ze gered kunnen worden door Jezus 
offer, houdt ook in dat wij ons inspannen om dat goede nieuws - het eeuwige evangelie - 
te delen met zoveel mogelijk mensen. Het is een bron  van blijdschap en hoop. 
Bedenk dat het kruis voldoende is voor de hele mensheid.

 ‘Christus werd behandeld zoals wij verdienen,  
opdat wij behandeld zouden worden zoals Hij dat verdient.  

Hij werd veroordeeld voor onze zonden, waaraan Hij geen deel had,  
opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door zijn gerechtigheid,  

waaraan wij geen deel hadden.  
Hij onderging de dood die voor ons bestemd was,  

opdat wij het leven zouden ontvangen dat Hem toebehoorde.’   

Wat prachtig en ontroerend - het evangelie in een notendop te lezen, dat wij 
gerechtvaardigd mogen worden door een gerechtigheid ‘waaraan wij geen deel hadden’. 
Wat een belofte!
Dit prachtige verlossingsplan zal iedereen de kans geven om het grootste geschenk van 
allemaal te ontvangen: het eeuwige leven!

Behalve deze flyers biedt HouVast een 
bibliotheek aan digitale boekjes en 
samenvattingen van predikingen, vertaalde 
boeken over geloof en levenswijze.  
Bestudeer de Module C waarin honderden 
boeken en publicaties zijn verzameld, die je 
naar de Bron van Leven verwijzen… 



Maar de Vader is barmhartig. Nadat de periode van 6000 jaar voorbij is, en mensen 
van alle generaties hun keuze hebben gemaakt: voor of tegen God, zal Hij hen die 
gewillig waren om zich door Zijn Geest te laten leiden en die nederig tot het besluit 
kwamen dat ze verloren waren en zich vastklampten aan Jezus’ offer, en die in dit 
leven hun karakter hebben opgebouwd door Hem te gehoorzamen, worden 
opgenomen in de Godsfamilie.
Christus moest zich kwalificeren om in Gods koninkrijk te regeren door een 
zondeloos leven te leiden, wat inhield dat hij al Gods geboden hield en anderen leerde 
hetzelfde te doen. Hoewel Hij niet zondigde, betaalde Zijn dood de straf voor de 
zonden van de wereld, wat Hem kwalificeerde om niet alleen deel uit te maken van 
Gods koninkrijk, maar ook anderen (u en mij) de kans te geven dezelfde kans te 
krijgen.
De opstanding van Jezus was de eerste van vele die in de toekomst zullen 
plaatsvinden. Door Hem kunnen en zullen anderen de Heilige Geest en de verlossing 
ontvangen – het eeuwige leven. Toch kan het ontvangen van verlossing alleen 
plaatsvinden als iemand zich bekeert van zijn zonden en zich in gehoorzaamheid tot 
God wendt. Jezus Christus is de eerste van de eerstelingen – de eerste in Gods plan 
die herrijzen. Toen Hij opstond uit het graf stonden nog meer heiligen op en 
verschenen in Jeruzalem… Dit waren de eerstelingen die samen met Jezus ten hemel 
opvoeren. Daarna volgen degenen die zich in dit leven kwalificeerden om te worden 
opgewekt tot eeuwig leven, de geestelijke oogst van de mensheid die verlossing 
ontvangen, omdat zij hebben gepleit op het plaatsvervangend offer van Jezus en die 
nu wachten in het graf, tot wanneer Hij komt op de wolken des hemels. 
Na 6000 jaar onder Satans heerschappij, volgt de zevende periode van 1000 jaar, het 
Sabbats-Millennium genoemd. De rechtvaardigen krijgen dan inzage in de besluiten 
van God, in wat er is gedaan om mensen Gods wegen bekend te maken, hoe Gods 
Geest heeft gewerkt. Gedurende deze tijd zullen de boeken worden geopend. 
Iedereen zal weten dat Gods oordeel juist was en dat Satans’ aanklacht (dat God 
onrechtvaardig is om die zondaar toe te laten tot het eeuwige leven) onjuist is. Satan 
zal gebonden worden, zodat hij niet langer naties kan misleiden.
Maar hoe zit het met degenen die stierven, die nooit verlossing aangeboden hadden 
gekregen – en zelfs nooit de naam van Jezus hadden gehoord?
Openbaring 20:12-13 legt uit: “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En 
de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek 
des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken 
geschreven stond, overeenkomstig hun werken.’
Romeinen 2:13-15 geeft de maatstaf aan die God zal gebruiken : “Niet de hoorders 
van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen 
gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature 
doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen 
dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, 
en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.”
Iedereen wordt geoordeeld overeenkomstig de werken. Wie veel gegeven is (meer 
kennis aangaande de weg tot verlossing) zal veel gevraagd worden; wie niet de kans 
had al die kennis te hebben, zal geoordeeld worden op grond van de kennis die men 
had. Daar in de hemel zullen ze leren over Jezus Christus – dat ze een Heiland 

In Jesaja 30:15 : “Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en 
vertrouwen zou uw sterkte zijn, – maar gij hebt niet gewild.”
Wat hebben wij niet gewild? Is het zijn liefde? Nemen we aan. Maar zijn 
onderwijzing? Dat is ouderwets. Een mens moet niet te ‘wettisch’ zijn… Laten we 
ieder woord onderzoeken, zoals Johannes 5 beschrijft : “Gij onderzoekt de Schriften, 
want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij 
getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.” Het is 
hetzelfde als wat Jozua het volk voorhoudt : “leven of dood - zegen of vloek”.  
Mijn gebed voor u is : “kies dan het leven”! 

De wereld heeft aangenomen dat toen Jezus Christus als mens naar de aarde kwam, 
een boodschap over Zijn Persoon en Zijn Eerste Komst zelf het evangelie was dat Hij 
aankondigde. Weinigen weten dat toen Christus naar de aarde kwam, het Gods 
bedoeling was dat Hij een boodschap zou brengen over Zijn komende koninkrijk – dat 
bij de wederkomst van Christus zal worden opgericht.

Dit bericht werd niet goed ontvangen. Christus werd feitelijk gedood omdat hij dit 
predikte! Zijn dood kwalificeerde Hem om de Verlosser van de hele wereld te worden. 
Dit maakte Hem de eerste die in aanmerking kwam om in het koninkrijk van de Vader 
te regeren. Zijn offer maakte het ook voor andere mensen mogelijk om bewoner van 
dat Koninkrijk te worden.

Waarom moest Jezus op deze manier sterven?
Denk aan het verhaal in de Hof van Eden waarin God de ‘boom des levens’ en de 
‘boom van kennis van goed en kwaad’ vestigde (Gen. 2:9). Deze twee bomen 
vertegenwoordigden tegengestelde manieren van leven. Terwijl God tegen de eerste 
mensen zei dat ze alleen van de boom des levens mochten eten, gaf Hij hen ook de 
vrije wil om te beslissen welke boom ze zouden kiezen om hen te helpen goed en 
kwaad te onderscheiden.
Er was ook een ander wezen in de Hof: Satan, de duivel, een gevallen engel wiens 
geest verdorven was door trots. Hij zorgde ervoor dat een derde van de engelen zich 
tegen God keerde. Deze engelen, demonen genoemd, diskwalificeerden zichzelf om 
deel uit te maken van Gods Plan en om mensen te helpen. Door list en subtiliteit 
overtuigde Satan Eva ervan van de verkeerde boom te eten. Eva overtuigde haar man 
om ook te eten van de vrucht.
Dit was een ernstige fout. Het eten van de boom des levens zou hen toegang hebben 
gegeven tot Gods Weg – en kennis van Hem hebben verschaft door de Heilige Geest 
(die helpt een perfect karakter op te bouwen en een gezonde geest verschaft). Het 
eten van de andere boom leidde hen op een pad dat ervoor heeft gezorgd dat de 
mens sindsdien een verkeerd leven heeft geleid. Als resultaat van het besluit van 
Adam en Eva zette God zijn plan in werking om de mens 6000 jaar de tijd te geven om 
te leven zoals hij wilde, en om zijn eigen wegen van “heerschappij” (geïnspireerd door 
de Satan in plaats van door Gods Geest) uit te proberen en te zien tot wat dat leidt. 
Het is niet verrassend dat dit geen positieve resultaten heeft opgeleverd. Onder de 
invloed van Satan – en afgesneden van God – heeft de mens zich in de zonde gestort 
en Zijn geboden overtreden.  ©
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