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Woorden van de levende God

ant als Hij shreek

OORSPRONG VAN DE WERELD DOOR DE SCHEPPING

lk heb er geen idee van of je en hoe je al hebt nagedacht over die wonderlijke wereld waarin wij
leven - een georganiseerd leven op dat kleine blauwe planeetje, daar in een verre uithoek van het
universum. Ik hoor mensen erover spreken dat het door toeval kwam, en toeval op toeval, miljarden
keren na elkaar noemden ze evolutie... En toevallig werd dat bij iedere stap beter.

Eerlijk gezegd heeft de uitleg die ik kreeg en waarover ik overal las en waarvan de nieuwsberichten
me proberen te overtuigen, me nooit bevredigd. lets in mij zegde dat het te wonderlijk was om ook
maar de minste kans te krijgen. Denk aan de aarde, en wat er nodig is om hier zelfs maar leven
mogelijk te maken. De goede zwaartekracht, de juiste aanwezigheid van alles wat nodig is, een
dampkring, de rotatiesnelheid, de afstand tot de zon en de maan...

Ik denk dat het daarom meer dan terecht is om na te denken over het universum, de aarde, de zon
en de maan, het leven in al zijn diversiteit, de symbiose die er is, hoe het leven onderhouden wordt,
hoe ervoor wordt gezorgd dat wij voeding hebben, en in het bijzonder hoe ieder dier weet hoe het
moet leven en zorgen voor de volgende generatie.

En dan is er nog iets dat me verbaast en waar ik nu mee bezig ben: de wondere wereld van
gedachten, waardoor we er niet zomaar 'zijn’, maar over ons zijn kunnen mediteren...

Wat zou daar de bedoeling van zijn?

"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het
zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare." Hebreeén 11:3
Alleen het Woord van God geeft een realistisch verslag van de ontstaansgeschiedenis van deze
wereld. De theorie dat God geen 'materie’ schiep toen Hij de wereld het bestaan schonk, is
ongegrond. Toen God de wereld vormde was Hij niet athankelijk van reeds bestaande materie.
Integendeel, alle dingen, hetzij stoffelijk of geestelijk, verrezen voor de Here God op Zijn stem en
waren geschapen volgens Zijn eigen doel. De hemelen en hun hele heir, de aarde en al wat daarop
was, zijn niet alleen het werk van Zijn hand; zij kwamen te voorschijn door de adem van Zijn mond.
Hoewel er in de natuur afzonderlijk leven en daarin verscheidenheid wordt geopenbaard, bestaat er
eenheid in veelheid: want alle dingen ontvangen hun nut en hun schoonheid uit dezelfde bron.
De Grote Meester Kunstenaar schrijft Zijn Naam op alle werken die Hij schept, van de hoogste ceder
tot het hysopkruid groeiend in de voegen van de muur. 'Dit alles verklaart dat zij het handwerk van
God zijn; van de hoogste berg en de grote oceaan tot de kleinste schelp op het strand.




Hij schiep de nacht en ordende de lichtende sterren aan het uitspansel. Hij noemt ze allen bij naam.
De hemelen verkondigen Gods eer, en het uitspansel toont het ‘werk Zijner handen’. Zij bewijzen de
mens dat deze kleine wereld een druppel is in Gods schepping.

De geleerden die diep in de wetenschap graven zijn gedwongen te erkennen, dat er in de natuur
een oneindige kracht werkzaam is. Maar voor het onbeholpen verstand van de mens moet de
natuur tegenstrijdigheid en teleurstelling bieden. Het is slechts in het licht van de Bijbelse
openbaring dat men de natuur op de juiste wijze kan verstaan. "Door het geloof verstaan wij"

"In den beginne schiep God..." (Genesis 1:1). In dit woord alleen kan de menselijke geest
rust vinden, zoals de duif die terugvloog naar de ark van Noach. Daarboven, daaronder, kortom
overal is oneindige Liefde tegenwoordig. Deze liefde vervult alle dingen naar “al het welbehagen
Zijner goedheid” (2 Thessalonisenzen 1:11).

SCHEPPING GEEN EVOLUTIE

“Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn
mond al hun heer.” Psalm 33:6

Omdat het boek van de natuur en het boek van de openbaring het stempel dragen
van hetzelfde grootse verstand, moeten zij met elkaar in overeenstemming zijn...

Gevolgtrekkingen, die ten onrechte ontleend zijn aan feiten die men in de natuur heeft
waargenomen, hebben niettemin geleid tot de veronderstelling dat wetenschap en de
Bijbel met elkaar in strijd zijn. Men houdt vol, dat de evolutie van de aarde uit de
chaos miljarden jaren nodig heeft gehad. Om de Bijbel aan te passen aan de
veronderstelde vondsten van de wetenschap, beweert men, dat de scheppingsdagen
onbepaald lange tijdperken moeten zijn geweest. Er is echter in het geheel geen
grond voor zo’n conclusie. Het Heilig Woord verklaart van elke scheppingsdag, dat
deze bestond uit een avond en een morgen, evenals alle dagen, die daarop volgden.
Over het scheppingswerk zelf, wordt het volgende goddelijk getuigenis gegeven:
“Want Hij spreekt, en het is er, Hij gebiedt en het staat er” (Psalm 33:9). Hoeveel tijd
zou er voor Hem, Die op deze wijze talloze werelden in het leven kon roepen’, nodig
zijn geweest voor de ontwikkeling van de aarde uit de chaos? ...

Het is waar, dat er overblijfselen in de aarde zijn gevonden die getuigen van het
bestaan van mensen, dieren en planten, die groter zijn dan welke schepselen ook, die
wij nu kennen. De Bijbelse geschiedenis geeft ons ruimschoots verklaring voor deze
dingen. VO6r de zondvloed stond de ontwikkeling van het plantaardige en het dierlijke
leven op een hoger plan dan wat daarna kwam. Bij de zondvloed is de opperviakte
van de aarde uiteengescheurd. Doordat de aardkorst zich weer heeft hersteld bleven
heel veel bewijzen van het leven dat daarvoor bestond, bewaard. Deze dingen zijn
getuigen die stilzwijgend de waarheid van Gods Woord aantonen. God heeft nooit
aan de mensen geopenbaard hoe Hij het scheppingswerk precies heeft volbracht.

De menselijke wetenschap kan niet de verborgenheden van de Allerhoogste
naspeuren. Zijn scheppend vermogen is even onbegrijpelijk als Zijn wezen.
— Fragment uit Het geloof waardoor ik leef
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DE HELE NATUUR WORDT DOOR GOD ONDERHOUDEN

“En Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” Kolossenzen
1:17

De Schrift verklaart, dat het scheppingswerk wat deze aarde betreft, voltooid is. “Zijn
werken waren van de grondlegging der wereld af al volbracht” (Hebreeén 4:3). Maar
Gods macht onderhoudt nog steeds de voorwerpen van Zijn schepping. ledere
ademtocht, iedere klop van het hart is een bewijs van de zorg van Hem, want in Hem
leven wij, bewegen wij en zijn wij.

Het is niet door eigen kracht dat de aarde haar milde gaven voortbrengt en jaar in, jaar
uit haar beweging voortzet om de zon. Een ongeziene hand leidt de planeten in hun
hemelse baan.

God in de hemel is voortdurend aan het werk. Het is door Zijn vermogen dat de
gewassen tot bloei komen, dat ieder blaadje te voorschijn komt en iedere bloem
ontluikt. ledere druppel regen, iedere sneeuwvlok, ieder sprietje gras, ieder blad en
iedere bloem en struik getuigt van God. Deze kleine dingen, die om ons heen ons zo
vertrouwd zijn, leren ons, dat niets te gering is voor de zorg van de Oneindige God,
niets te klein is voor Zijn aandacht.

Velen leren dat materie levenskracht bezit... en dat de natuur werkt in
overeenstemming met vaste wetten, die God Zelf niet onderbreken kan. Dat is valse
wetenschap en deze wordt niet ondersteund door Gods Woord. De natuur is
ondergeschikt aan de Schepper. God doet Zijn wetten niet te niet, noch werkt Hij in
strijd met de wetten. Hij gebruikt ze voortdurend, als Zijn instrumenten.

Gods handwerk, zichtbaar in de natuur, is niet God Zelf in de natuur... Hoewel de
natuur een uitdrukking is van Gods gedachten, moeten wij niet de natuur, maar de
God van de natuur verheerlijken.

De Vader en de Zoon zijn voortdurend aan het werk om de natuur te onderhouden.
Christus zegt: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Johannes 5:17). 96)

De hand, die de werelden in de ruimte ondersteunt, de hand, die alle dingen in het
heelal van God ordent en in een onvermoeide werkzaamheid onderhoudt, is dezelfde
hand, die voor ons aan het kruis werd genageld.

"Dat het heelal gevormd is door een toevallig samenkomen van atomen, geloof
ik net zo min als dat er een diepzinnig filosofisch geschrift zou ontstaan
indien men de letters van het alfabet willekeurig dooreen gooide."

— Jonathan Swift.

“De natuur heeft me nooit geleerd dat er een God bestaat van glorie en
oneindige majesteit.

Ik heb dat op andere manieren moeten ontdekken.

Maar de natuur heeft mij laten zien wat het woord ‘glorie’ betekent. 1k weet
nog steeds niet waar ik dit anders had kunnen vinden.”

— C.S. Lewis.
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