
De Drie-Eenheid
De Zoon

Immers, zulk een Hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, 
gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven, die niet, gelijk de 

hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en 
daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan toen Hij 

Zichzelf ten offer bracht. - Hebreeën 7:26-27 

Door Hem werd alles geschapen, werd het karakter van God geopenbaard, de redding van de 
mensheid tot stand gebracht en de wereld geoordeeld. Voor eeuwig waarlijk God, werd Hij ook 
waarlijk mens: Jezus, de Christus. Hij werd ontvangen uit de Heilige Geest en geboren uit de 
maagd Maria. Hij leefde als mens en werd verzocht, maar openbaarde op volmaakte wijze de 

rechtvaardigheid en liefde van God. In zijn wonderen werd Gods macht zichtbaar. Zij getuigden van 
zijn goddelijke roeping als Messias. Hij leed en stierf vrijwillig aan het kruis voor onze zonden, werd 

opgewekt uit de doden en voer ten hemel om in het hemels heiligdom voor ons de dienst te 
verrichten. Hij zal terugkeren in heerlijkheid voor de uiteindelijke verlossing van zijn volk en het 

herstel van alle dingen. 
Toen God de engelen en de mensen schiep en hen de mogelijkheid schonk om zijn liefde te 

aanvaarden of te verwerpen, nam Hij een geweldig risico. Hoe groot dat risico was, werd duidelijk 
toen satan besloten had zijn eigen regering op te zetten en een derde van de engelen hem 

steunden in zijn opstand tegen Gods gezag. Toch nam God ook toen nog het risico onze wereld te 
scheppen met mensen die de mogelijkheid kregen te kiezen voor Gods gezag of voor satan. Wat 

zou God doen als ze voor satan zouden kiezen? Zou Hij hen een tweede kans geven als ze zich 
bedachten en oprecht van plan waren toch God te dienen? Zou Hij hen nog een kans geven of zou 

Hij hen vernietigen? God zelf had deze vragen reeds lang beantwoord voordat Hij de wereld schiep. 
Hij zou Zelf de schuld van elke mens voor zijn rekening nemen zodat ieder die het wil, weer 

aanvaard kan worden als trouwe onderdaan van zijn Koninkrijk. Daarom kwam Jezus Christus naar 
deze wereld. Hij gaf zijn voorname positie als Koning van het heelal op en werd mens. Hij toonde 

dat het mogelijk is zijn wet te gehoorzamen en Hij droeg de straf voor de zonde van de hele wereld. 
Er is geen andere liefde die daarmee vergeleken kan worden. Daarom is er ook geen enkele 

godsdienst te vergelijken met het christelijk geloof. 

Als Jezus wel gezondigd had, zou satan er op gewezen hebben dat hij gelijk had, toen 
hij beweerde dat het niet rechtvaardig was van God om te verwachten dat de mens 
zijn wet kon houden (Genesis 2:16-17, 3:1-15). Dan ook zou satans kritiek op Gods 
wet gerechtvaardigd geweest zijn. Maar Jezus kon de verleidingen van satan 
weerstaan omdat Hij op zijn Vader vertrouwde om de overwinning te behalen (Matteüs 
4:1-11; Lukas 22.44-46; Hebreeën 5:7-9 9).
Welke bemoediging put u uit de volgende teksten als het gaat om verzoekingen te 
weerstaan?
Want we hebben geen hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, 
maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder 
te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, 
opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te 
gelegener tijd.
— Hebreeën 4:15-16
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op de troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op zijn troon. — Openbaring 3:21
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet 
zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking 
ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. — 1 Korintiërs 10:13

Als we aan Jezus denken, is eigenlijk alles aan Hem een 
wonder. Zijn komst naar deze wereld was een wonder; Zijn 
verblijf hier was een reeks wonderen; Zijn uitgaan was een 
wonder; Er is werkelijk niemand zoals Hij. Zijn leven is uniek: 
de enige Zoon van de eeuwige God. 
Er zijn nog veel meer dingen in het Woord van God die tot het 
rijk van de mysteries behoren. Wat in dat Woord is 
geopenbaard, moeten wij weten, geloven en koesteren; maar 
we mogen nooit vergeten dat “de geheime dingen de Heer, 
onze God, toebehoren” (Deut. 29:29). 
Natuurlijk kunnen we eerbiedig mediteren over sommige 
dingen waarvan onze kennis beperkt is. Denk aan het wezen 
van God. De apostel van de heidenen verwijst naar “het 
mysterie van God” of het mysterie “van Christus” (Kol. 2:2). 
Ellen G. White zegt: 
“Geen enkele eindige geest kan het karakter of de werken van 
de Oneindige volledig begrijpen. Wij kunnen door te zoeken 
God niet ontdekken. Voor de geesten van de sterksten en 
meest ontwikkelden, zowel als voor de zwaksten en meest 
onwetenden, moet dat heilige Wezen gehuld blijven in 
mysterie.”   Education p.169



Het is niet zo dat toen Jezus naar deze aarde kwam Hij ophield God te zijn. Hij maakte 
er aanspraak op de Ik ben van het Oude Testament te zijn (Exodus 3:14) . De profeet 
Micha had ook gezegd dat de Messias degene zou zijn wiens oorsprong is van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid (Micha 5:1) en Jezus leerde dat Hij dat was. Hoewel 
Jezus volledig God bleef toen Hij op aarde was, gebruikte Hij zijn goddelijke 
vermogens nooit voor Zichzelf.
Wat zeggen de volgende teksten ons over de goddelijkheid en het voorbestaan van 
Christus?
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit 
was in den beginne bij God Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is 
geen ding geworden, dat geworden is.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol 
van genade en waarheid. — Johannes 1:1-3, 14
Want in Hem (Christus) woont al de volheid der godheid lichamelijk  Kolossenzen 2:9
Door zijn mens-zijn verbond Christus zich met de mens; door zijn godheid legt Hij 
beslag op Gods troon. Als de Mensenzoon heeft Hij ons een voorbeeld van 
gehoorzaamheid gegeven; als Gods Zoon geeft Hij ons kracht om te gehoorzamen. 
Christus was het, die uit het braambos bij de berg Horeb tot Mozes sprak:
Ik ben, die ik ben. ... Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK BEN heeft mij tot 
u gezonden. — Exodus 3:14
Dit was de belofte van Israéls’ bevrijding. Toen Hij aan de mensen gelijk werd, maakte 
Hij Zich dan ook bekend als de grote Ik ben. Het kindje van Bethlehem, de 
zachtmoedige en nederige Heiland, is God, geopenbaard in het vlees — 1 Timoteüs 
3:16.
Hoe kunnen we zeker weten dat Jezus waarlijk mens was? Wat betekent dat voor 
ons? Lang geleden heeft God dat grote nieuws door zijn profeten in het vooruitzicht 
gesteld, het staat opgetekend in de Heilige Schrift en het gaat over zijn Zoon, over 
Jezus Christus, onze Heer. Menselijk bekeken werd Hij geboren als een afstammeling 
van David. 
In het licht van de Heilige Geest bleek Hij de triomferende Zoon van God te zijn, 
doordat Hij opstond uit de doden. — Romeinen 1:2-3 GNB
Hij (Christus) had de gestalte van God, maar heeft Zich niet angstvallig aan Zijn 
gelijkheid met God vastgeklampt. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door een 
slavenbestaan te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. — Filippenzen 2:6-7
Christus is niet naar onze wereld gekomen om te laten zien dat God zijn eigen wetten 
kan gehoorzamen. Hij kwam om te laten zien dat de mens Gods wet kan naleven en 
daarbij op de Hemelse Vader kan vertrouwen om kracht daarvoor te ontvangen. 
Daarmee heeft Christus duidelijk getoond dat God rechtvaardig is en zijn eisen niet te 
zwaar zijn. In Christus zien we God geopenbaard in het vlees (1 Timoteüs 3:16), 
geboren uit een vrouw (Lukas 1:30-35). Hij noemde Zichzelf het liefst Zoon des 
mensen (Matteüs 11:19, Marcus 2:28, Lukas 21:27, Johannes 3:14) . Hoewel Jezus 
waarlijk mens was en op gelijke wijze als wij verzocht is, heeft Hij nooit gezondigd (1 
Petrus 2:22-23; Johannes 8:46; Hebreeën 7:26). 

Jezus, de beloofde Messias
God Zelf had het plan ontworpen dat Christus zou sterven voor de zonden van de 
mensen en Hij bracht onze eerste voorouders hiervan op de hoogte, meteen nadat ze 
gezondigd hadden (Genesis 3:15) .
Wanneer besloot God dat Christus onze Heiland zou zijn? Wat zegt u dat van God?
U weet het: uit dit zinloze bestaan, dat u van uw voorouders hebt gekregen, bent u 
niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zilver of goud bijvoorbeeld, maar met het 
kostbare bloed van Christus, het Lam zonder smet of gebrek. Al vóór de schepping 
van de wereld was Hij door God voorbestemd, maar eerst nu,aan het einde van de 
tijd, is Hij verschenen omwille van u. — 1 Petrus 1:18-20 GNB
Het plan voor onze verlossing werd niet eerst gemaakt na de val van Adam. Het was 
een openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen. Het was een 
openbaring van de beginselen die altijd de grondslag hebben gevormd van Gods 
troon. Van den beginne wisten God en Christus van de afval van satan en van de val 
van de mens door de misleidende macht van de afvallige. God had niet bepaald dat 
zonde moest bestaan, maar Hij had het bestaan ervan voorzien en had maatregelen 
getroffen voor die gebeurtenis.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
— Johannes 3:16
De volgende teksten laten zien hoe de geboorte, het leven en de dood van Christus 
vervullingen waren van profetieën uit het Oude Testament over de toekomst van de 
Messias.
• De plaats van zijn geboorte - Micha 5:1; Matteüs 2:1-9 
• De ster uit het Oosten - Numeri 24:17; Matteüs 2:1-2; 9-11
• Zijn nederig dienstwerk - Jesaja 42:2-7; Matteüs 12:15-22 
• Christus verwond en verbrijzeld - Jesaja 53:3-5; Matteüs 27:29-31
• Hij werd onschuldig veroordeeld - Jesaja 53:7; Matteüs 27:12-14 
• Bij de rijken in zijn dood geweest - Jesaja 53:9; Matteüs 27:57-60
• Hij werd onder de overtreders geteld - Jesaja 53:12; Marcus 15:28 
• De kruisiging van Christus en het lot dat over zijn kleding werd geworpen - Psalm 

22:16-18; Johannes 19:17-18, 24; Johannes 20:25-27 
• Zijn opstanding - Psalm 16:8-11; Handelingen 2:24-32
Deze vervullingen zijn zo nauwkeurig dat wij het volste vertrouwen hebben in Hem als 
de Messias. De belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Christus waren door de 
profeten in het Oude Testament voorzegd. De schrijvers van het Nieuwe Testament 
verwijzen steeds weer naar de vervulling van die profetieën als het beste bewijs voor 
de goddelijkheid en het messiasschap van Christus.
Jezus, waarlijk God en waarlijk mens
Welke merkwaardige uitdrukking gebruikte Jezus over Zichzelf? Waarom wilde men 
Hem stenigen?
Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij namen 
dan stenen op om naar Hem te werpen. — Johannes 8:58-59
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