
De basis voor de Bijbel ligt in 
Genesis

Er wordt veel geschipperd met de geldigheid van gedeelten uit de Bijbel - en niet in het  minst uit 
Genesis. Onthoud dat als Genesis niet het fundament is, het eerste boek van de Bijbel, ook ons 

fundament van ons begrip van zoveel belangrijke thema’s wegvalt. 
Mensen zeggen dat je niet echt gelukkig kunt zijn tenzij je weet waar je vandaan komt, wat je hier 
doet en waar je naartoe gaat. En dus is Genesis eigenlijk de basis voor alles.Bekijk het belang van 
Genesis bij het bestuderen van de Bijbel. Johannes 1:1-4: "In den beginne was het Woord, en het 
Woord was bij God, en het Woord was God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem 
gemaakt, en zonder Hem was er niets gemaakt dat gemaakt werd. In Hem was leven, en het leven 

was het licht van de mensen.” 

Jezus staat helemaal aan het begin, in de fundamenten van Genesis. De grote dingen die er toe 
doen en die belangrijk zijn worden in Genesis gevonden.  

In de eerste plaats is God een God van liefde, omdat Hij schept. Hij creëert wezens met 
keuzevrijheid. Hij schept wezens die Hem kunnen aanbidden en liefhebben. Hij houdt van hen. 
We zien ook dat God hier in meervoud wordt genoemd. "In het begin zei God: 'Laat Ons mensen 
maken naar Ons beeld.'" En dan lees je over de Heilige Geest die over de wateren zweefde bij de 

schepping . Dus we maken kennis met God - niet alle details zijn ingevuld - maar we hebben 
tenminste een idee van een wezen van liefde, en we erkennen dat er een pluraliteit van de Godheid 
is: Vader, Zoon, de Heilige Geest en Johannes breidt dat uit en zegt: "Alle dingen zijn gemaakt door 

het Woord - Jezus.” 

Dan is het interessant dat je niet alleen God de Vader, de Zoon en de Geest daar in Genesis aantreft, 
maar dat wanneer je bij Openbaring komt, er opnieuw staat: "De Geest en de bruid zeggen: 'Kom'", 

en dus kan je het laatste hoofdstuk van Openbaring lezen en dan zie je ze alle drie, door de Bijbel 
heen. In Genesis hoor je de eerste profetieën over de komst van de Messias. In Genesis 3 ontdek je 

waarom er zonde in de wereld is, de introductie van het kwaad. Je hebt de genealogieën in de 
Bijbel die de komende Messias verklaren via Abraham, David en, uiteindelijk tot Christus. De kracht 

van het gesproken woord ligt in Genesis. Daar zie je dat voor het eerst.

Genesis is de basis van onze Bijbel en het bijbel-lezen. En er is 
zoveel meer, denk maar aan de instelling van de sabbat en wat 
deze vertegenwoordigt. Ga dus niet te licht over dat eerste 
boek van de Bijbel. Het verwaarlozen van de waarheden die 
daar zijn vastgelegd, kan het hele geloof doen wankelen. 
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In Hebreeën 1:1 hebben we een soort verbindend vers. Er staat: “Nadat God 
voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de 
profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij 
Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft." Uit 
Johannes 1:1 begrijpen we dat Christus zeer betrokken is bij de schepping van 
onze aarde, maar hier in Hebreeën 1 ontdekken we dat Jezus niet alleen betrokken 
was bij het scheppen van de planeet Aarde, maar ook bij het scheppen van 
werelden. 
Ik las een artikel in "CNN Science" 2003. Er staat: "Heb je ooit een ster willen 
wensen? Je hebt er 700 miljoen, miljoen, miljoen om uit te kiezen", en er staat: "De 
Australian National University of Astronomers heeft een berekening gemaakt en ze 
zeiden dat er waarschijnlijk tien keer zoveel sterren als zandkorrels op alle stranden 
en woestijnen van de wereld." En ze zeggen: "Dat komt neer op een zeven gevolgd 
door 22 nullen, wat neerkomt op 70 triljoen sterren."
Het lijkt op die gelijkenis waarin Jezus zei: "Een herder heeft 100 schapen, maar 
één is verloren. Hij laat de 99 veilig achter in de schaapskooi om op zoek te gaan 
naar dat ene laatste lam." En Jezus verliet de ongevallen werelden en kwam naar 
onze wereld, om de mens te redden. Er is veel leven daarbuiten. Door Christus 
heeft God de werelden gemaakt.
We weten alleen uit ons zonnestelsel dat God een aantal werelden heeft die 
waarschijnlijk alleen maar zijn geschapen om te verkennen. Er zit geen leven op. 
Dus ik denk dat de meeste planeten en sterren die je ziet, niet bewoond zijn. Het 
zijn vurige ballen – ze zijn onbewoond, maar Hij heeft daarbuiten bewoonde 
werelden. Met onze beperkte telescopen is de enige manier waarop astronomen op 
dit moment kunnen bepalen of een ster planeten om zich heen heeft, dat ze een 
flikkering in de ster zien, en dat betekent dat er een planeet voorlangs is gegaan. 
op een gegeven moment. Ze proberen te berekenen, hoe ver hij van de ster 
verwijderd was, en is dit de juiste afstand waarop hij leven zou kunnen 
ondersteunen? En er zijn zoveel sterren.
Houd het cijfer in gedachten dat ik gaf, Zeven triljoen. Dat gaat niet over planeten. 
Ze hebben het over sterren. Dat zijn er die op zonnen lijken. Bedenk hoeveel 
planeten er zijn. En laat me nog lezen in Kolossenzen 1:16: "Want door Hem - 
Jezus - zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zichtbaar en die onzichtbaar zijn"-- er is de hele geestelijke wereld van engelen dat 
zijn dienende geesten - "of het nu gaat om tronen of heerschappijen of overheden 
of machten. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen." Nu begrijpen we 
niet alleen hoeveel er is gecreëerd, maar ook waarom het is gemaakt.



Toen las ik de genealogieën, en als je in Lukas leest, gaat de genealogie van Jezus 
helemaal terug tot Adam. Als je beseft dat die Bijbelschrijvers zulke zorgvuldige 
genealogieën hadden bijgehouden, zodat ze de afstammingslijn van Christus konden 
terugvoeren tot Adam. En in Matteüs begint het met de genealogie tot David, omdat 
Jezus de zoon van David is, zijn deze genealogieën een geweldige bevestiging.
Het andere interessante aan de genealogieën is dat je, terwijl je ze leest, een heel 
verhaal over Tamar vindt. En een heel boek over Rachab. En een heel boek over 
Ruth. Dus verschijnen deze karakters in de lijn van de Messias, die vertellen dat God 
allerlei soorten mensen redt.
En dan zijn natuurlijk de groten die helemaal aan het begin van het boek Genesis 
worden geïntroduceerd – de onderwerpen van het huwelijk en de sabbat, man en 
vrouw. Dit zijn enkele grote thema's die meteen aan het begin worden geïntroduceerd. 
En het is interessant hoe deze belangrijke thema's vandaag worden aangevallen. 
Volgens de evolutie, is er geen reden waarom je hier bent. Het is gewoon (on)geluk. 
"Zijn engelen geschapen vóór het universum of na het universum?” 
Als we Genesis lezen: 'In het begin schiep God...', hebben we het dan over het begin 
van alle tijden, of over het begin van onze wereld? Het gaat over het begin van onze 
wereld, omdat de context van alles wat daar wordt genoemd, betrekking heeft op het 
leven op aarde. Het werd gedaan in functie van de mens. Job 38:4 stelt de vraag: 
"Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. 
Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint 
over haar uitgespannen?… toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de 
kinderen van God juichten?”
Dus hier juichten deze wezens van vreugde wanneer God de wereld schept, en we 
denken dat ze óf ongevallen werelden óf engelen zijn, maar ik denk dat engelen wel 
degelijk bestaan ​​hebben. Zij zijn de dienende geesten van God, en de mens werd een 
beetje lager gemaakt dan de engelen, dus engelen moeten al vóór de mens hebben 
bestaan. 
Jezus was bij de schepping betrokken, ook al wordt Zijn naam niet specifiek genoemd 
in Genesis 1. We hebben bijna een parallelle passage in Johannes 1:1—3. Let op de 
overeenkomst in de bewoordingen. "Het Woord was bij God, en het Woord was God. 
Hij was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is 
er niets gemaakt dat gemaakt is." ." Hier maken we kennis met Jezus, en er staat dat 
Hij in het begin bij God was. Alles is door Hem gemaakt. Hij is de Schepper van alle 
dingen. Het is interessant: Jezus wordt 'het Woord' genoemd. Jezus wordt ‘het brood’ 
genoemd. Het brood wordt het Woord genoemd, en een van de manieren waarop 
Christus wordt geïdentificeerd is: 'Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond.' Hij is het vleesgeworden Woord van God. We weten niets over hoe Jezus 
eruitzag. Er zijn veel schilderijen, en dit zijn allemaal kunstenaarsconcepten. Wat wij 
over Jezus weten, is wat Hij zei. Hij veranderde de wereld door wat Hij zei. En wat Hij 
zei was zo belangrijk dat, zelfs toen Hij uit de dood opstond en aan twee van Zijn 
discipelen verscheen, Hij hun ogen verblindde of hen ervan weerhield Hem te 
herkennen, zodat ze zouden horen wat Hij zei op de weg naar Emmaüs.

God zegt: "Laat er zijn”. Over alle dingen die God in die eerste week schept, spreekt 
Hij eenvoudigweg, en het gebeurt, behalve als het gaat om het scheppen van de 
mens. God vormde Adam uit het stof van de aarde, blies de levensadem in hem, en 
hetzelfde gebeurt wanneer Hij Eva schiep. Hij nam een rib uit Adam en creëerde Eva. 
We zien de kracht van het gesproken woord van God in die eerste scheppingsweek.
We ontdekken ook dat God in de eerste paar hoofdstukken van Openbaring iets heel 
goeds schiep, maar dat er daarna iets heel ergs gebeurde. We hebben de introductie, 
of de oorsprong van het kwaad, waarom er lijden en pijn in de wereld is, en het wijst er 
ook op wie de auteur van het kwaad is. Het is niet God, maar het is een tegenstander. 
Je leest in Genesis 3 dat de duivel komt in de vorm van een slang. Vanaf het 
allereerste begin van de Bijbel heb je de grote strijd tussen goed en kwaad, tussen 
God en Satan.
En dan vind je daar de belofte van herstel, omdat je ziet wat Gods ideaal is. Mensen 
zeggen: "Als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden en ellende in de wereld?" 
Dat vind je in Genesis. Je leest: "God heeft alles goed, goed, goed, goed, heel goed 
gemaakt", en dus zeg je: "Wat wil God voor ons?" 'Elk goed en volmaakt geschenk 
komt van God', en 'God zal niets goeds onthouden aan degenen die de Here zoeken.' 
En Jezus zei tegen de rijke jonge heerser: "Alleen God is goed." Zo zie je de goedheid 
van God en Zijn verlangen om de mens in een paradijs te plaatsen, daar vanaf het 
begin.
Waar we niet altijd aan denken, is de oorsprong van talen en de oorsprong van naties. 
Dat wordt ons feitelijk geïntroduceerd in het boek Genesis. Je leest in Genesis 10 en 
11, waar de mensen de Toren van Babel bouwden. God bracht een oordeel over de 
toren omdat het een daad van rebellie was, en hun talen werden verward, zodat ze 
uiteen gingen en verhuisden naar verschillende gebieden. Dus de oorsprong van talen 
en naties wordt hier in Genesis onder de aandacht gebracht. Waarom is dit zo 
belangrijk? Omdat we in een cultuur leven waarin velen, zelfs christenen, de eerste elf 
hoofdstukken verwerpen als fabels. Ze nemen ze niet letterlijk. Ze zien Adam en Eva 
als niet echt. En Noach niet echt. En de toren, niet echt… Het probleem is echter dat 
Jezus over hen letterlijk spreekt. Dus, als je de eerste fundamenten in Genesis begint 
af te wijzen – zoals in de Psalmen staat: “Als de fundamenten vernietigd worden”… 
"Wat zullen de mensen doen?" En dus is dat een meevaller voor  de duivel. 
Toen de fundamenten werden vernietigd, ontstond er oorlog in de poorten. En dus, als 
er een aanval op de fundamenten plaatsvindt, wordt alles vernietigd. En daarom - als 
basis voor zoveel fundamentele leringen van het christendom en zelfs het leven - 
moet je geloven dat Genesis letterlijk is, ook de eerste elf hoofdstukken.
Psalm 11:3: "Als de fundamenten worden vernietigd, wat moeten de rechtvaardigen 
dan doen?" Als de basis van de Bijbel niet in Genesis wordt gevonden, heb je geen 
goed idee waarom we hier zijn, wat het doel van het leven is. Het is zo belangrijk. We 
spraken over de belofte van een Messias, en we hebben hier ook een inleiding tot het 
verbondsvolk, het verbond dat God sloot met Abraham en de Hebreeën, maar je vindt 
ook een heleboel genealogie. Waarom is dat belangrijk in de context van het begin?
Het was verbazingwekkend voor mij om in evolutie te geloven en te geloven dat de 
mens al bestaat – in ieder geval de moderne mens - misschien al 1,5 miljoen jaar, en 
op een gegeven moment kwam de glinstering van herkenning in onze gedachten en 
laten die hele religie van de evolutieleer achter ons - en we spreken niet langer over 
een dier, maar hij werd een mens."  ©
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