Mijn kind, Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Ik
weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Zelfs de haren op
Jje hoofd zijn geteld. Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Nog
voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Je bent geen vergissing.
1k bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Je bent prachtig
gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Ik ben niet ver
weg, maar dichtbij. Mijn verlangen is je te overladen met Mijn liefde.
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Want Ik ben de
perfecte Vader. Al het goede wat je ontvangt komt uit Mijn hand. Mijn
plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Want Ik hou van je
met een eeuwigdurende liefde. Ik denk ontelbaar veel aan je. Ik zal niet
stoppen het goede voor je te doen. Want je bent Mijn kostbare bezit.
Met Mijn hele hart en ziel verlang ik ernaar je te bevestigen. En Ik wil
je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Als je mij met je hele
hart zoekt, zul je mij vin den. Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan je ooit kunt beseffen. Ik ben Diegene die je het meest aanmoedigt.
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. Op een dag zal ik
alle pijn die je op deze wereld hebt geleden wegnemen. Ik ben je Vader
en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Want in Jezus
heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Hij kwam om te laten zien dat Ik
aan jouw kant sta, en niet tegenover je. Jezus stierf zodat wij weer bij
elkaar kunnen komen. Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik
misschien jouw liefde zou winnen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je
Mij ook. En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Kom thuis en
1k geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd Vader
geweest, en ik zal altijd Vader blijven. Mijn vraag is: Wil je Mijn kind
zijn?
Ik wacht op je
Je Vader, Almachtig God

Vergeef anderen, niet omdat ze het verdienen,
maar omdat je ook zelf zo behandeld wilt worden.
Tenslotte geeft het aan jou
de vrede die je verdient.

——
HOUVAST

De Drie-Lenheid

God is liefde

Sommige mensen stellen de God van het Oude Testament voor als lemand die streng en

angstaanjagend is. Maar als we het Oude Testament op de juiste manier lezen, zullen we daar een
liefdevolle en genadige God vinden, en niet alleen een rechtvaardige God. Hij verwacht
gehoorzaamheid, maar heeft om dit mogelijk te maken een oneindig hoge prijs betaald.

Welk beeld schildert de psalmist van de grootheid en goedheid van God?

Hij (God) heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des HEREN. -
Psalm 33:5

Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid. - Psalm 103:8
Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw Woord. - Psalm 119:9
Groot is onze HERE en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. — Psalm 147:5

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan Gods liefde. Zij komt spontaan voort uit zijn eigen wil en is
een teken van zijn soevereiniteit (Jeremia 31:3). De profeten geven verschillende redenen waarom
God zijn volk Israél liethad, bijvoorbeeld:

Terwille van de Vader of van David — Deuteronomium 7:8; Jesaia 37:35
Terwille van Zichzelf en zijn grote Naam - 2 Koningen 19:34 Ezechiél 20:9

Om door middel van hen de zondige volkeren die hen omringden uit te bannen, zodat er geen
smet of boze invloed over zijn volk zou uitgestort worden. — Deuteronomium 9:45
Maar dat is niet het volledige beeld. In Gods liefde en daden schuilt een mysterie dat alle verstand
te boven gaat.
Bij het lezen van het Oude Testament krijgen we de indruk dat God graag wil dat wij zijn
verbazingwekkend grote liefde en betrouwbaarheid ontdekken. Dat zijn dingen die wij eigenlijk
nooit ten volle zullen begrijpen. In het Nieuwe Testament vinden we de werkelijkheid van datgene
wat het Oude Testament ons duidelijk wilde maken. In het leven, de dood en de opstanding van
Christus zien we de onpeilbare liefde van God geopenbaard als nooit tevoren.
Welke eigenschap van God vinden we duidelijk vermeld in het Nieuwe Testament?
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd,
die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. -1
Johannes 4:8 en 16



Uit de bovenstaande verzen mogen we afleiden dat er nooit een tijd geweest is of zal
komen dat God geen liefde is. Hier is een bijzonder duidelijk beeld van God, dat de
mens zonder hulp van buitenaf nooit gekregen zou hebben. Door de eeuwen heen
heeft God steeds weer iets meer over Zichzelf geopenbaard. Het absolute hoogtepunt
werd bereikt in de grootste manifestatie van goddelijke liefde die men zich kan
indenken - op Golgotha.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven
heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
— Johannes 3:16

Gods liefde reikt nog verder dan Golgotha. Wat geeft ons, volgens Johannes, nog
meer inzicht in de liefde van God?

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd
worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen;
maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is. - 1 Johannes 3:1,2

God geopenbaard in de Zoon en de Heilige Geest

De Zoon en de Heilige Geest bezitten beiden macht en eigenschappen die
kenmerkend zijn voor God. Daardoor openbaren zij iets over de Vader. Maar beiden
hebben ons op nog andere wijze dingen te leren over de Vader.

Hoe konden de mensen, volgens Jezus, God leren kennen?

Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: toon ons de Vader? — Johannes 14:9

Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dun
door Mijj. — Johannes 14:6

Jezus kwam niet alleen om de Vader te openbaren maar ook om ons de weg tot de
Vader te zijn.

Toen Jezus neerknielde om de voeten van zijn verrader te wassen (Johannes 13:11 -
14) toonde Hij ons wie de Vader is. Hij is liefde en dat vinden we terug toen Hij 0.a.:

* de hongerigen te eten gaf. - Marcus 6:39-44: 8:2-9

+ de doven weer liet horen. - Marcus 7:33-37

+ de blinden weer ziende maakte. - Marcus 8 23-26

+ de verlamden en melaatsen genas. - Lucas 5:12,13; 5:518-26
* de duivelen uitwierp. - Matteus 15:22-28; 17:14:21

+ de doden opwekte. - Marcus 5:35-42; Johannes 11:17-45

+ de zondaren hun zonden vergaf. - Johannes 8:4-11

Toen gaf Hij de mensen de gelegenheid de Vader te zien. De Vader begaf Zich in
Christus onder de mensen, deelde zijn leven met hen, bevrijdde hen, gaf hen hoop en
wees hen op de nieuwe aarde die komen zou.

Het beeld dat ons van God geschetst wordt in het verhaal van de verloren zoon
(Lukas 15:11-32) , is zonder twijfel één van de duidelijkste afbeeldingen van de liefde
van de hemelse Vader voor zijn verloren schepselen op aarde.
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lets waaraan we niet vaak denken is het feit dat de Vader in de hemel zijn Zoon
verloor. Hij had zo veel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon gaf. Zonen van
aardse vaders hebben in sommige gevallen het huis verlaten om een verkwistend
leven te leiden, net als de verloren zoon. Maar de Zoon van God, Jezus Christus, ging
naar een ver land om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Het evangelie moet niet als een dode theorie, maar als een levende kracht die het
leven veranderd, worden verkondigd. God wil dat zij die zijn genade ontvangen van de
macht daarvan zullen getuigen.

Het kennen van God

Op verschillende manieren probeert God Zichzelf aan ons bekend te maken en ons
met Hem in contact te brengen. Het hart dat open staat, komt onder de indruk van de
liefde en heerlijkheid van God. Het oor, dat aandachtig luistert, kan de boodschap van
God horen en begrijpen.

God spreekt tot ons in zijn Woord. Daarin vinden wij in duidelijke bewoordingen de
openbaring van zijn karakter. We ontdekken hoe Hij de mens behandelt en wat het
grote verlossingsplan inhoudt. In zijn Woord vinden wij de geschiedenis van de
patriarchen en de profeten en van de heilige mannen uit de oudheid. Zij waren
mensen zoals wij.

Wij zien hoe zij, net als wij, te kampen hadden tegen ontmoediging, hoe zij vielen voor
de verleiding, maar hoe zij weer moed vatten en door de genade van God de
overwinning behaalden. Wanneer we dat zien, ontvangen wij nieuwe moed om te
blijven streven naar de gerechtigheid. Als we lezen van de geweldige ervaringen die
hen werden gegund, en over het licht, de liefde en de zegen, waarvan zij mochten
genieten, en over het werk dat zij, dank zij de mate van de geest die ze hadden
ontvangen, verrichtten, ontsteekt de Geest, die hen inspireerde, een vlam van heilige
wedijver in ons hart en ontstaat de wens om hetzelfde karakter te bezitten en om, net
als zij deden, te wandelen met God.

Vul uw hart met de woorden van God. Het is het levende water, dat uw brandende
dorst stilt. Het is het levende brood uit de hemel.

We moeten niet afgaan op wat mensen denken dat de Schrift zegt, maar we moeten
Gods woorden zelf bestuderen. Als we toestaan dat anderen het denkwerk voor ons
doen, raakt onze energie verlamd en worden onze mogelijkheden beperkt.

De verheven krachten van de geest kunnen, als ze zich niet bezig houden met
onderwerpen die hun aandacht waard zijn, z6 verkwijnen, dat ze niet langer in staat
zijn om de diepe betekenis van Gods Woord te bevatten. Maar de geest wordt
verscherpt als hij gebruikt wordt om na te gaan hoe verschillende onderwerpen in de
Bijbel met elkaar in verband staan, wanneer tekst met tekst wordt vergeleken en
geestelijke dingen tegen elkaar worden afgewogen.

Er is niets dat er meer op berekend is om het verstand te versterken, dan de studie
van de Schrift. Geen ander boek is zozeer in staat om de gedachten op hoger peil te
brengen en de talenten die men heeft te versterken, als de veredelende bijbelse
waarheden. Als Gods Woord bestudeerd zou worden op de manier waarop dat
behoort, zou men een geestelijke ontwikkeling, een veredeling van het karakter en
een standvastigheid ten toon spreiden, als in deze tijd nog zelden gezien wordt.
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