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Tweeduizend jaar geleden beviel een ongehuwde moeder in een schuur van een jongetje. Ze zou 
om verschillende redenen doodsbang zijn geweest. Ze maakte deel uit van een samenleving die 
haar op brute wijze zou hebben vermoord vanwege de misdaad ongehuwde moeder te zijn, dus 

vertrouwde ze volledig op de bescherming van de man met wie ze zou trouwen. En weinig of geen 
mensen zouden haar hardnekkige bewering over een maagdelijke conceptie hebben geloofd. Kom 

op, zou je een meisje geloven dat zei: "Ik ben zwanger, maar ik zweer dat we niets hebben 
gedaan"? 

Daar lag dus de jonge moeder, omringd door Jozef en misschien het gezicht van een sympathieke 
koe. De golven van pijn raakten haar en kwamen steeds dichter bij elkaar naarmate haar zoontje het 
moment van Zijn geboorte naderde. Ze was waarschijnlijk een tiener en beviel voor de eerste keer. 
Ze zou haar moeder niet bij zich hebben gehad; haar moeder was in Nazareth. Ze zou geen vrouw 
hebben gehad die haar hand vasthield en haar hielp door de weeën heen te ademen. Ze zou met 

haar man in een vreemde stad zijn geweest waar ze duidelijk niemand kenden die hen kon 
onderhouden. Als ze maar één familielid hadden gekend, waren ze niet naar de schuur buiten een 

herberg verbannen. 
We kennen allemaal het verhaal van de geboorte van Jezus, maar ik denk dat we de shockerende 

omstandigheden waarin de geboorte plaatsvond zelden in zijn juiste context zetten. We zijn te veel 
gewend aan de versleten clichés. We hebben het verhaal opgeschoond, halo's en geurloze dieren 

toegevoegd en de fysieke handeling van het bevallen volledig overgeslagen. We noemen het 
simpel ‘De Geboorte van Christus’. We maken replica's van een kleine, schone stal met een ezel, 

twee schapen en misschien een koe. Maria leunt gracieus over de kribbe die rechtop staat en toont 
het perfect schone Kindje, compleet met aureool. Ze voelt geen pijn. Ze heeft geen bloed verloren. 
Ze heeft geen bredere taille als gevolg van haar recente zwangerschap, en er zijn ook geen tekenen 

van hormonale schommelingen die ervoor kunnen zorgen dat ze emotioneel wordt. Jozef is niet 
geschokt. De baby heeft het niet koud of honger. De nacht is misschien koud, maar de stal is 

gezellig en de herders zijn zeker geen ruige buitenmensen. Ze zijn slank en artistiek, met aandacht 
voor sociale gelegenheden…

“Als water ben ik uitgestort,  
ontwricht zijn al mijn beenderen;  

mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste.  
 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,  

mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;  
U legt mij in het stof van de dood.  

 Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft 
mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. 

 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;  
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.  

Zij verdelen mijn kleding onder elkaar  
en werpen het lot om mijn gewaad. “ 

Psalm 22:15-19

Deze flyer is een vertaling van een artikel uit 

Signs of the Times, december 2024. 

Lees ook “Wie was Jezus?” 

De profetieën zullen allemaal vervuld worden, en wij ook! Tranen zullen worden 
gedroogd, blauwe plekken genezen, harten hersteld.
Ondanks de schijn van 2000 jaar geleden, werd Jezus werkelijk geboren om Koning 
te zijn! Onze Koning! Jouw Koning!  En als Hij terugkomt, zal dat zijn in koninklijke 
heerlijkheid. 
De profetie heeft geen gebreken. 2000 jaar geleden stelde Jezus de vraag “Hoe 
leest gij”, of “welke bril heb je opgezet?”  Want blijkbaar waren er 
voorkeursprofetieën - en werden andere genegeerd.  Jezus nam de plaats in van de 
minste van de Zijnen… Hij onderging de ellendigste ervaringen en beproevingen. Hij 
weet wat het is om mens te zijn, om geleefd te hebben in Nazareth… en niet te 
hebben toegegeven aan de verleidingen en de zonde. 



twee deeltijdbanen. Het is voor geheelonthouders, maagden, mensen die om negen 
uur in bed liggen. Het is voor de gezinnen met twee kinderen en witte houten hekken, 
niet voor de tweemaal gescheiden vaders wier kinderen hen kwalijk nemen omdat ze 
te veel verjaardagen hebben gemist. Kerken zijn niet voor mensen zoals wij, toch?
Jezus kwam niet zoals iemand verwachtte, en Hij kwam niet voor de mensen die 
iemand verwachtte. Hij kwam niet alleen voor de ‘perfecte gezinnen’. Hij kwam voor 
disfunctionele, verwarde gezinnen die een vriendenfuif niet zonder slag of stoot 
kunnen doorkomen. Hij kwam voor verslaafden, alcoholisten, misbruikten en 
gefrustreerden. Hij kwam voor kinderen die aan zelfmoord denken en voor moeders 
die de druk gewoon niet meer aankunnen. Hij kwam voor gokkers; depressieve 
mensen; degenen die van bed naar bed springen, van partner naar partner, in een 
poging het lege gat in hun hart te vullen. Hij kwam voor de onderlaag die zich 
geïsoleerd voelt door de verwachtingen die aan hen worden gesteld. Hij kwam voor 
degenen die probeerden alle regels te volgen, maar erachter kwamen dat ze zich nog 
steeds leeg voelden. Hij kwam voor het gespannen, het starre, het eenzame, het 
verwarde. Hij werd geboren in een schuur en Zijn bediening lag in de goot. Hij ging om 
met twijfelachtig gezelschap. Hij wreef over de schouders van het vuile en 
aanstekelijke. Hij maakte de religieuze leiders nerveus door Zijn aanvaarding van 
iedereen die in Hem geloofde, en zij mompelden en klaagden zoals wij zo vaak doen 
als we mensen zien die ons een ongemakkelijk gevoel geven (Lukas 15:2).
Hadden de profeten ongelijk?
Maar hoe zit het met de profetieën? Hadden ze het mis? Was Jezus werkelijk de 
Messias? Hoe zit het met de Koning waarvan voorspeld was dat hij zou komen? Jezus 
kwam niet zoals de aardse monarch die iedereen verwachtte, maar dat veranderde 
niets aan Wie Hij was! Hij was Degene die ons geschapen heeft. Hij gaf ons onze 
talenten, onze persoonlijkheden, ons uiterlijk en onze gezinnen. Hij heeft ons met 
opzet bij elkaar gebracht. Hij besteedde tijd aan het nadenken over precies de juiste 
mix die ons uniek zou maken. Hij bestond al voordat de tijd begon. Hij sprak het 
universum tot bestaan. Hij hoefde niet met juwelen te worden gehuld om koning te 
zijn. Hij had de erkenning van een zielig planeetje niet nodig om koninklijk te zijn. Hij 
had onze aanbidding niet nodig om Hem waardig te maken. Hij was wie Hij was.
En jij bent wie je bent. Je bent misschien geboren uit ouders met problemen. Als je net 
als wij allemaal bent, heb je skeletten in je kast, problemen die je probeert te 
verbergen voor het zicht, fouten uit het verleden waarvan je bloost als je eraan denkt. 
Je hebt waarschijnlijk uitgestelde dromen, spijt en schaamte. Jij bent degene waarvoor 
Hij geboren is om te redden. Een ongehuwde tienermoeder beviel van een baby naast 
vee en vervuild hooi. Het moest zo gebeuren. Hij was voorbestemd om die kant op te 
komen. Waarom? Omdat Hij je 2000 jaar later wilde laten weten dat schijn bedriegt.
De Schrift profeteerde de komst van een Messias-Koning, en op een dag - spoedig - 
zal Hij naar deze aarde terugkeren als “Koning der koningen en Heer der heren” 
(Openbaring 19:16). Als Hij deze keer komt, zal Hij zichzelf niet in de goot laten 
zakken, op ons niveau; Hij zal ons uit de goot trekken en ons bij Hem in de hemel 
brengen, tenminste als we die verwachting van Hem hebben verlangd. 
Misschien zag Jezus er niet uit als een Koning, maar bestudeer Zijn woorden, kijk 
naar Zijn daden, Zijn voorbeeld… Is dat niet de Koning die je wil ontmoeten? 

was Hij goed genoeg?
Ondanks 2000 jaar opschonen was de geboorte van Jezus een schokkende 
gebeurtenis. De Messias kwam niet zoals de mensen verwachtten dat Hij zou 
komen. Hij had een koning moeten zijn! De profetieën wezen op dat feit (Jesaja 9:6, 
7), en de Judeeërs kenden hun Schrift. Als Koning werd Hij verondersteld de legers 
van Israël te leiden en de woeste Romeinen te verslaan en zo de natie te bevrijden 
van de bezettingsmacht. Koningen waren rijk. Ze waren bevoorrecht. Ze waren 
charismatisch en beschermd. Ze werden omringd door mensen die bereid waren te 
sterven om hen te beschermen. De Messias zou als Koning komen, en iedereen 
wachtte op de Held die hen naar de overwinning zou leiden. Jezus was het 
tegenovergestelde van deze verwachtingen. Hij was arm. Zijn adoptievader, Jozef, 
was timmerman. Hij bouwde huizen. Toen Jezus opgroeide, zou Hem zijn geleerd 
hoe hij met Zijn handen moest werken. Zijn geboorteplaats zou op de hoogte zijn 
geweest van Zijn twijfelachtige vaderschap, en Hij zou bestempeld zijn als ‘Degene 
wiens moeder niet getrouwd was toen Hij werd geboren.’ Daar bestaat een woord 
voor; een woord dat ze tijdens een gesprek zouden hebben gebruikt. Je weet wat 
het is, dus ik zal het hier niet gebruiken. Dorpen hebben een lang geheugen, vooral 
als het om sappige verhalen gaat!
Hoewel God een fatsoenlijk getrouwde vrouw had kunnen kiezen met een staat van 
dienst op het gebied van geweldige opvoeding van kinderen, koos Hij een 
ongehuwde tiener met een verhaal dat te gek was om te geloven. Hoewel Hij een 
vrouw van koninklijke afkomst en koninklijk bloed had kunnen kiezen, koos Hij in 
plaats daarvan een arme tiener aan de verkeerde kant van het spoor. In 
hedendaagse termen zou ze zijn geweest als een van de schokkend jonge moeders 
in een bus, met haar buik welvend tegen het uniform van haar serveerster, haar 
ogen vermoeid en verdrietig. 
Aan het andere einde van Zijn leven werd Jezus geëxecuteerd als een crimineel, 
naakt en vastgespijkerd aan houten balken waar iedereen langs kon lopen en 
getuige kon zijn van Zijn ellendige einde. Jezus leek niet op wat Judea verwachtte. 
De Messias zou een magnifiek iemand zijn, en niet deze gewone man met een 
twijfelachtig vaderschap! De Messias werd verondersteld een Koning te zijn, en niet 
een rondzwervende Rabbi met een vreemd vermogen om te genezen! Het was de 
bedoeling dat de Messias de Romeinen omver zou werpen, en niet door hen zou 
worden geëxecuteerd! Jezus voldeed niet aan deze verwachtingen! In hedendaagse 
termen was Hij gewoon de zoveelste man in de dodencel, die voor zijn beurt op de 
elektrische stoel schuifelde terwijl journalisten en een paar familieleden door het 
kogelvrije raam toekeken. Gewoon weer een ‘onschuldige’ crimineel die zijn recht 
kreeg.
zijn wij goed genoeg?
Sommige mensen gaan niet naar de kerk omdat ze vinden dat ze niet genoeg 
voorkomen hebben. Hun spijkerbroeken zijn niet voldoende, en de enige nette 
kleding die ze bezitten past niet meer. Ze kijken naar hun leven en denken dat ze 
niet zouden passen in zo’n brandschoon publiek. Ze ruiken naar sigarettenrook en 
hun hoofd bonst van een avondje uit waar ze er één te veel hadden gehad. Nee, 
kerken zijn niet voor zulke mensen! De kerk is voor de ‘kerkmassa’. Het is voor 
huisvrouwen, niet voor alleenstaande moeders die proberen rond te komen met C54E ©
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