
Spoedig komt de dag van Jezus’

Wederkomst
Houd vast aan Jezus’ belofte dat Hij weerkomt - het moment waarop de graven van de overledenen 

zullen opengaan - allen die Zijn stem horen en waartegen Hij zegt: “Komt, gij gezegenden mijns 
Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger 
geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, 
Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en 

gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.” 
Of zoals Petrus schreef: “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn 

grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren 
worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in 

de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de 
zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al 
wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de 

echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en 
heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem 

gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een 
onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de 

zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u 
bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest 

van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou 
komen, en van al de heerlijkheid daarna.” 1 Petrus 1 

"The Battle Hymn of the Republic", Het Strijdlied van de Republiek, is een hymn die oproept tot 
strijdvaardigheid, die ten grondslag ligt aan de vorming van de huidige V.S. Het lied is in november 

1861 geschreven door Julia Ward Howe op een bestaande melodie. Het lied werd eerst 
gepubliceerd in februari 1862, waarna het in populariteit groeide. Het lied kent monumentale 

samenzangen en vertolkingen en het heft aan met de woorden “Mijn ogen hebben de glorie gezien 
van de komst van de Heer” en staat helemaal in het teken van de wederkomst en de verspreiding 
van het goede nieuws, de waarheid die oprukt, waaruit wij allen moed putten. Zijn dag rukt op, 

wees stil en waakt, de Heer zal voor u strijden… Niets is hier blijvend, alles vergaat. Zelfs al takelt 
onze ‘tent’ af tijdens ons aardse verblijf, blijft het geestelijk oog gericht op de meest hoopgevende 

gebeurtenis van de geschiedenis van de gelovigen, de eindvervulling van alle profetische 
gezichten, de glorievolle dag zonder dewelke het plan van God zich niet kan voltrekken.  

"Onze God komt en zal niet zwijgen; voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem 
stormt het geweldig.." Psalm 50: 3.
De wederkomst van Christus zal luid zijn! Er zal geschal van trompetten zijn. Niemand zal 
het per ongeluk missen of het de volgende dag in de krant moeten lezen.
Zijn komst zal emotioneel zijn "Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en 
verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de 
hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien 
komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid." Lucas 21:26, 27.
"Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal 
ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en 
verblijden in Zijn heil." Jesaja 25: 9. Wanneer Christus terugkeert, zal het een emotionele 
dag zijn voor zowel de goddelozen als de rechtvaardigen. De verlorenen zullen 
onbeschrijfelijke angst ervaren, terwijl de geredden de perfecte vreugde van eeuwige 
redding ervaren.
Op Zijn bevel gaan de graven open "En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat 
ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan 
op de laatste dag.” - Johannes 6:40
"Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus 
zijn, bij Zijn komst." 1 Korinthiërs 15:22, 23.
"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een 
bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst 
opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen 
opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 
zullen wij altijd bij de Heere zijn." 1 Tessalonicenzen 4:16, 17.
Dit is de Bijbelbeschrijving van de opname. De doden in Christus zullen opstaan door Zijn 
kracht en zullen Hem ontmoeten in de lucht. Daarna zullen de gelovigen die nog leven 
ook worden ingehaald. Het zal geen geheim zijn!



Geen geheim Zal er een opname zijn? Ja. Zal het geheim zijn? Nee! Het is waar, dat 
wanneer Jezus komt, we zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te 
ontmoeten (1 Tessalonicenzen 4:17). Maar velen zijn gaan geloven dat deze opname 
stil zal plaatsvinden - dat trouwe christenen over de hele wereld plotseling zullen 
verdwijnen en dat het leven hier op aarde zal voortduren gedurende een periode van 
zeven jaar van verdrukking. Gedurende deze tijd zeggen ze - zullen velen bekeerd 
worden en een "tweede kans" hebben op behoud vóór Christus 'laatste komst. Hoewel 
het geheime opnamescenario op het eerste gezicht geruststellend lijkt, is er geen 
schriftuurlijke ondersteuning voor. De Bijbel leert duidelijk dat wanneer Jezus 
terugkomt, elk van onze zintuigen met bewijs zal worden gebombardeerd!
Zijn komst zal letterlijk zijn "En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl 
zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen 
wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen 
in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken 
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde 
wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan." Handelingen 1: 9-11.
Door de hemel gezonden boodschappers vertelden de discipelen dat Jezus naar deze 
aarde zou terugkeren op dezelfde manier waarop Hij vertrok. Christus vertrok in de 
wolken en Hij zal terugkomen in de wolken. Hij was zichtbaar toen Hij wegging, en Hij 
zal zichtbaar zijn wanneer Hij terugkomt. Hij had een echt lichaam toen Hij wegging en 
Hij zal op dezelfde manier terugkeren.
Zijn komst zal zichtbaar zijn "Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien.” 
Openbaring 1: 7.
"want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal 
ook de komst van de Zoon des mensen zijn." Mattheüs 24:27.
"En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan 
zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen 
zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid." 
Mattheus 24:30.
Wanneer Christus komt, zal het niet slechts een lokale waarneming of een geïsoleerde 
gebeurtenis zijn. Het zal zichtbaar zijn over de hele wereld.
Zijn komst zal hoorbaar zijn "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 
van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden 
die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die 
overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 
ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.. " 1 
Tessalonicenzen 4:16, 17.
"De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit Zijn heilige woning Zijn 
stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, Hij zal een 
vreugderoep als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde." 
Jeremia 25:30.

   Zie, Hij komt !  	 	 	 	 	 	 	 	 	      
Aan het begin van de 16e eeuw was het Azteekse rijk een van de krachtigste en 
verfijnde beschavingen op het westelijk halfrond. Echter, binnen een jaar tijd werd 
deze machtige natie van meer dan twee miljoen mensen veroverd en tot slaaf 
gemaakt door slechts zeshonderd mannen. Hoe is dat gebeurd?

De Azteken hadden een profetie over Quetzalcoatl, een legendarische gevederde 
godskoning die een lichte huid en een baard had. De profetie voorspelde dat hij van 
de overkant naar Mexico zou terugkeren en dat hij vanuit het oosten met de wolken 
zou komen om hen te redden.

In 1519 arriveerden Spaanse galjoenen in Mexico met een groep conquistadores 
onder leiding van Hernando Cortez. Toen de Azteken deze schepen met hun 
golvende zeilen zagen, dachten ze dat het op wolken leek. Cortez hoorde over de 
Azteekse legende van enkele indianen die aan de kust woonden en besloot de 
situatie in zijn voordeel te gebruiken. Hij hulde zich voorzichtig in de mantel van de 
godheid die bijgelovige koning Montezuma opwachtte. Terwijl de koning wachtte om 
hem met eer te ontvangen, marcheerde Cortez zijn leger rechtstreeks naar het 
centrum van de Azteekse hoofdstad. Tegen de tijd dat de mensen beseften dat 
Cortez niet de redder was die ze verwachtten, was het te laat. De conquistadores 
gingen verder met het plunderen, tot slaaf maken en het doden van de Azteken. Een 
hele natie werd bedrogen en vernietigd - gedeeltelijk omdat de voorspellingen over 
de terugkeer van hun god zo dubbelzinnig waren dat bijna iedereen ervoor had 
kunnen doorgaan. In de nabije toekomst zal Satan proberen Jezus te personifiëren en 
zijn terugkeer naar de aarde vervalsen. Maar Gods volk hoeft niet te worden misleid.

Toen de discipelen Jezus om het teken van Zijn komst en het einde van de wereld 
vroegen, was het allereerste wat Hij hen vertelde om op te passen voor bedriegers.

Hij zei: "Ziet toe dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam, 
zeggende: Ik ben de Christus, en zullen velen verleiden." Mattheüs 24: 4, 5.

Christus gaf vervolgens Zijn volgelingen een schat aan informatie over Zijn tweede 
komst. Er zou geen twijfel bestaan over hoe Hij zou terugkeren.

Jezus wil niet alleen dat wij weten dat Hij komt en dat Hij spoedig zal komen; Hij wil 
dat we de manier van Zijn komst begrijpen.

De reden waarom dit zo belangrijk is, is omdat Satan zal proberen Jezus te 
personifiëren en Zijn terugkeer zal vervalsen. En om de weg te plaveien, heeft Satan 
een waanidee geïntroduceerd in de christelijke wereld die bijna universeel 
geaccepteerd is. Ik spreek over de populaire lering over een "geheime opname” of 
wegneming. Deze theorie was bedoeld om Gods volk in een vals gevoel van 
veiligheid te laten inslapen en hen voor te bereiden op het laatste meesterbedrog.

Jezus waarschuwde: "Als iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is Christus of daar, 
geloof het niet, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote 
tekenen en wonderen doen, zodat, indien het mogelijk ware zij juist de uitverkorenen 
zouden misleiden." Mattheüs 24:23, 24.

Satans misleidingen zullen sterk en overtuigend zijn, maar Christus heeft ons 
voldoende informatie gegeven om ons te helpen de waarheid van fouten te 
onderscheiden.
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