
Is er zoiets als 

de ‘Hel’?
Het is een actueel onderwerp, tenminste voor degenen die erover nadenken. Maar de meesten 

doen het niet. De meesten hebben meer belangstelling voor de uitkomst van een voetbalmatch, 
hun score bij de loterij, de uitkomst van hun politieke partij, dan aandacht te schenken aan de straf 
op de zonde die zondaars te wachten staat. De Bijbel voorspelt dat op een dag “iedereen die niet in 
het boek des levens geschreven werd bevonden, in de poel van vuur werd geworpen” (Openbaring 

20:15). Degenen die in dit vurig gericht terechtkomen, zullen dan zeker wensen dat ze de hel 
serieuzer hadden overwogen! Geloof het of niet, dit is jouw kans om de waarheid vooraf te 

ontdekken. Hopelijk zal het helpen een ongelukkig lot te vermijden, en de enorme verwarring over 
een vreselijk onbegrepen onderwerp ophelderen. 

Verwarring ja, want zelfs diegenen die Gods woord een beetje respecteren, luisteren met een half 
oor naar wat mensen zeggen - en wijken af van Gods woord. Nochtans zou dat onze bron van 

wijsheid moeten zijn ! 
In de eerste plaats is de Bijbel glashelder dat de hel reëel is, en niet louter een mythische plaats 

van denkbeeldige overpeinzingen is. In duidelijke taal verklaarde Jezus Christus dat op een dag “zij 
die wetteloosheid beoefenen” in “de vuuroven” zullen worden geworpen, waar “geween zal zijn en 
tandengeknars” (Matteüs 13:41-42). Maar let goed op wanneer de Meester duidelijk maakte dat 

dergelijke vlammen zullen optreden. “Zo zal het zijn aan het einde van deze wereld” (vers 40). Met 
andere woorden: volgens Jezus zal de in de Bijbel voorspelde ‘oven van vuur’ pas aan het einde van 

de menselijke geschiedenis worden ontstoken. Het brandt nu niet.  
Petrus was het daarmee eens toen hij waarschuwde: Maar de dag des Heeren zal komen als een dief 
in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en 

de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (2 Petrus 3:10). 
Dus op een dag – en de voorspelde tijd ligt nog in de toekomst – zullen zowel de hemel boven als 

de aarde beneden letterlijk in brand vliegen, ‘smelten met vurige hitte’ en ‘verbranden’. Dit is 
dezelfde ‘vuuroven’ waar Jezus over sprak. Petrus verduidelijkte dat “de oven” toekomstig is, en dat 

onze hele door zonde vervuilde planeet bestemd is voor vlammen. Toch besloot hij met een 
geruststellende verzekering: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen 

en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13).

Het NT bevat drie Griekse woorden die met "hel" werden vertaald. Elk woord heeft een 
andere betekenis. Tien van de 23 Nieuw-Testamentische referenties zijn een vertaling 
van het woord Hades, wat het Griekse equivalent is voor sheol, en "graf" betekent. 
(Mattheüs 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; Handelingen 2:27, 31; Openbaring 1:18; 6:8; 
20:13, 14.) Hades wordt in de Bijbel nooit geassocieerd met een bewust ervaren pijniging 
behalve in een gelijkenis die we vinden in Lucas 16:23 (Zie de flyer over de rijke man en 
Lazarus) 
In 12 gevallen wordt het Griekse woord gehenna met "hel" vertaald. (Mattheüs 5:22, 29, 
30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Marcus 9:43, 45, 47; Lucas 12:5; Jakobus 3:6.) Gehenna, of 
"Vallei van Hinnom," wordt herhaaldelijk in het OT vermeld (Jozua 15:8; 2 Koningen 
23:10; 2 Kronieken 33:6; Jeremia 7:31). Het is een kloof dichtbij Jeruzalem waarin 
afgodische koningen hun kinderen verbrandden als offer voor de heidense God Moloch 
(2 Kronieken 28:3; 33:1, 6). Omwille van deze gruwel, verklaarde de Here dat Hij het tot 
een "moorddal" zou maken voor Zijn opstandig volk en waar het gevogelte van de hemel 
de lichamen zouden eten die niet konden begraven worden omwille van plaatsgebrek 
(Jeremia 7:32, 33; 19:6, 7). 
Dezelfde vallei werd later gebruikt als vuilnisbelt waar dierlijke resten en afval werden 
verbrand. Dergelijke plaatsen worden dikwijls door maden geteisterd die bijdragen tot de 
snelle ontbinding van het afval (Marcus 9:44). Gehenna werd in het Joods denken 
geassocieerd met de plaats van het laatste oordeel. Daarom gebruikte Jezus het als een 
illustratie van het vuur dat de goddelozen zal verteren op de laatste dag van het oordeel. 
De Bijbel zegt duidelijk dat het vuur dat de goddeloze zal verbranden hen niet zal raken 
voor de laatste dag van het oordeel aanbreekt. 
Het woord "hel" wordt nog maar op één andere plaats in de Schrift gebruikt en dat is in 2 
Petrus 2:4. Hier wordt in het Grieks het woord tartaros gebruikt, wat betekent "de diepste 
afgrond." Petrus gebruikte dit woord toen hij sprak over de verbanning van de opstandige 
engelen uit de hemel. 
Samengevat: De vier woorden die in de Bijbel met "hel" worden vertaald, hebben drie 
verschillende begrippen. 
1. Sheol of hades: Het graf waar alle mensen bij het sterven heengaan en waar ze 
wachten op de opstanding ten leven of de opstanding ten dode. 
2. Gehenna: Een verbrandingsplaats gebruikt als illustratie van het vuur dat de aarde en 
de goddelozen zal vernietigen. 
3. Tartaros: Eenmalig gebruikt maar niet in verband met de bestemming van de mens.
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rook is opgetrokken, God dan “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” zal scheppen 
waar er “geen dood meer zal zijn, noch verdriet, noch gehuil, noch zal er enige pijn 
meer zijn (Openbaring 21: 1,4) en waar allen die Zijn gratis geschenk van verlossing 
volledig hebben aanvaard, voor altijd zullen leven. Na mijn lezing kwam Corrie met 
betraande ogen naar mij toe met uitgestrekte hand. Vervolgens bekende hij dat het 
populaire idee dat God verloren zielen voor altijd zou martelen in een eeuwig 
brandende grot genaamd de Hel, hem altijd had belemmerd om persoonlijk geloof in 
Jezus Christus te hebben.”  Nu was die barrière weggenomen. Nu kon Hij de waarheid 
geloven dat “God liefde is” (1 Johannes 4:8).
HEMELSE UITNODIGING AAN U
Beste lezer, hoe zit het met u? Of je het nu gelooft of niet, God houdt meer van je dan 
welke moeder ooit van haar kind heeft gehouden. Om die liefde te bewijzen, stond Hij 
zelfs toe dat Zijn eigen Zoon de volledige straf voor jouw persoonlijke zonden aan een 
kruis betaalde. Wat was die straf? De eeuwige dood. Maar godzijdank stond Jezus op 
zondagochtend op uit de dood. Nu leeft Hij in de hemel, en door de Heilige Geest doet 
Hij vandaag een beroep op uw hart en zegt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
‘Eeuwig leven’ is een gratis geschenk dat wordt aangeboden aan degenen die zich 
bekeren van hun zonden en op Jezus vertrouwen. Als je dit geschenk afwijst, kan God 
je niet redden. Dan zul je op de Dag des Oordeels verantwoordelijk worden gehouden 
voor je zonden, ‘in de poel van vuur worden geworpen’, volkomen ‘vergaan’ en de 
hemel missen.
Wees wijs. Reageer op Gods liefde. Accepteer vandaag nog Jezus Christus!

Het woord 'hel' in de Bijbel 
Veel mensen beseffen niet dat er in feite vier verschillende woorden zijn die in de 
Bijbel vertaald worden met het woord hel. Wat verwarrend is, is dat niet alle vier 
woorden uit de grondtekst dezelfde betekenis hebben. Indien iemand probeert om de 
vier betekenissen van de vier woorden te doen passen in één concept, zal hij niet 
alleen een verwarrend beeld bekomen van het lot van de goddeloze, maar hij doet ook 
af aan de ware bedoeling van de Bijbel. 
Het woord "hel" wordt in de Bijbel 54 maal gebruikt: 31 maal in het OT, en 23 maal in 
het NT. 
Telkens u het woord "hel" ziet in het OT, werd daar het Hebreeuwse woord sheol 
gebruikt. Dat woord betekent "graf" (Zie Jona 2:2 : dodenrijk). In de helft van de 
gevallen werd het woord vertaald in "hel". Bij de andere helft gebruikte men het woord 
"graf" of "dodenrijk." Nergens in de Schrift verwijst het woord sheol naar een plaats 
van eeuwige pijniging. De Bijbel zegt duidelijk dat alle mensen, de rechtvaardigen 
zowel als de goddelozen, naar sheol gaan wanneer ze sterven! De aartsvader Jakob 
zei dat hij bij zijn dood naar sheol zou gaan, en zijn zoon Jozef zou daar ook gaan 
(Genesis 37:35)! De rechtvaardige Job gebruikte het woord sheol toen hij sprak over 
zijn eigen rustplaats (Job 17:3). Daar wacht iedereen die is ingeslapen op de 
opstanding. 

TOTALE VERNIETIGING
Wat zal er op die beangstigende dag met de verlorenen gebeuren? Let goed op: “Ze 
worden weggeblazen als rook, smelten weg als bijenwas bij het vuur. Er blijft niets van 
hen over.” (Psalm 68:2).
“Net zoals het vet van de offerdieren in rook opgaat en verdwijnt, 
zo zijn ook de vijanden van de Heer straks verdwenen.” (Psalm 37:20).
God Zelf verklaart ook: “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen 
alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag 
die komt, zal hen in brand steken – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Gij zult de 
goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik 
bereiden zal…(Maleachi 4:1, 3).
Hier spreekt “de Heer der heerscharen”, niet de mens. Als we deze verzen 
samenvoegen, ontdekken we dat degenen die verloren zijn, in plaats van eindeloos 
gemarteld te worden in eeuwige vlammen zullen ‘vergaan’, ‘verdwijnen’, ‘verbranden’ 
en tot ‘as zullen worden gereduceerd’. zodat er “wortel noch tak” overblijft. Als een 
plant wordt vernietigd zodat er geen wortel of tak meer overblijft, hoeveel blijft er dan 
over van die plant? Absoluut niets. Dit is wat God zegt dat er zal gebeuren met ‘allen 
die goddeloos handelen’.
GOED NIEUWS
De Bijbel stelt dat God uiteindelijk de zonde en zondaars zal straffen omdat Hij 
rechtvaardig en waarachtig is. Hij kan het kwaad niet over het hoofd zien. Toch is God 
ook barmhartig. In feite is onze prachtige Schepper zo barmhartig dat Hij, in de hoop 
ons niet te hoeven straffen, Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, in onze plaats onze straf 
liet ondergaan. Tweeduizend jaar geleden stierf Christus aan een wreed kruis voor 
onze zonden (1 Korintiërs 15:3). In een notendop betekent dit dat Hij heeft 
doorgemaakt wat wij verdienen. Hangend aan een kruis buiten Jeruzalem werd Hij die 
“geen zonde kende” op mysterieuze wijze “zonde voor ons” (2 Korintiërs 5:21). “Ik heb 
je liefgehad met een eeuwige liefde” (Jeremia 31:3), is Zijn persoonlijke boodschap 
aan jou.
Volgens Gods Boek heeft Jezus de volledige straf betaald voor “de zonden van de 
hele wereld” (1 Johannes 2:2) om ons te redden van eeuwige verdoemenis en een 
vurig lot in “de poel van vuur”, die “is de tweede dood” (Openbaring 20:14) aan het 
einde van de wereld. Hoe kunnen we zo’n vreselijke ondergang vermijden? Het 
Bijbelse antwoord is dat we ons moeten ‘bekeren’ van onze zonden (Handelingen 
2:38), wat betekent dat we ons moeten afkeren van alle kwaad doen, moeten 
vertrouwen op Jezus Christus als onze Verlosser (zie Efeziërs 1:12) en de Bijbel 
moeten volgen (2 Timotheüs 3:16,17). Als we dat doen, is het Gods belofte dat we 
‘eeuwig leven’ zullen hebben (Romeinen 6:23). 
Steve Wohlberg vertelde : “Jaren geleden luisterde een Joodse man, Corrie met 
gespannen aandacht toen ik deze waarheden deelde tijdens een Bijbelseminarie in 
Woodbury, New Jersey. Met grote zorgvuldigheid heb ik mijn betoog opgebouwd dat 
een liefdevolle God op de Dag des Oordeels niets anders zal doen dan volmaakte 
gerechtigheid (zie Openbaring 20:11-13), dat dit zal resulteren in de tragische, totale 
vernietiging van onberouwvolle zondaars in een “zee van vuur”, en dat wanneer de 
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