
De Bijbel 
voor u 

your Bible & you - Arthur Maxwell 

Het Boek voor vandaag 
Zonder enige twijfel leven we in de meest cruciale periode uit de geschiedenis. Het is een tijd van 

enorme en snelle veranderingen. Het menselijk denken en de vooruitgang, die millennia lang 
voortschreden als een langzaam bewegende gletsjer, zijn ontdooid tot duizend stortvloeden van 

intense activiteit, die zich razendsnel naar een angstaanjagende toekomst storten. 
"De grote klokken van het lot slaan nu", en met elke donderende klap vindt er een nieuwe, 

baanbrekende gebeurtenis plaats. Lang opgekropte haat barst los in een vlammende opstand. 
Oude rijken wankelen en storten in. De wetenschap doorbreekt een nieuwe barrière naar het 

onbekende. 
Dit is een tijdperk van revolutie in elke fase van het leven. Overal heerst onrust en beroering, terwijl 

de 8 miljard inwoners van de aarde zich polariseren rond hun zelfbenoemde kampioenen. 
"De afgelopen halve eeuw is getuige geweest van ongekende veranderingen, zowel in hun aard als 
in hun omvang", zegt Cyril Garbett, voormalig aartsbisschop van York. “Het is mogelijk dat er in deze 
korte periode grotere veranderingen hebben plaatsgevonden dan in alle eeuwen tussen de komst 

van Christus en het midden van de vorige eeuw” (In an Age of Revolution, p. 13). 
Het is ook een tijdperk van ongekende ontdekkingen en uitvindingen. We zijn razendsnel van het 
stoomtijdperk naar het elektrische tijdperk gegaan; naar het atoomtijdperk en het ruimtetijdperk, 

het plastic-tijdperk en het computertijdperk. Na de laatste grenzen van de aarde te hebben 
veroverd, reikt de mens nu naar de sterren. Hij is al op de maan geweest. Ruimteschepen hebben 

Mars en Venus onderzocht en Neptunus en Pluto van dichtbij bekeken. Dag en nacht, met 
fantastische snelheden, cirkelen satellieten rond de aarde en rapporteren ze via radio en televisie 

continu over de omstandigheden in de ruimte. 
De beheersing van het atoom heeft de mens meer macht gegeven dan hij ooit heeft bezeten sinds 

het begin der tijden. De beschikbare energiebronnen zijn zo enorm dat ze de wereld in een paradijs 
– of een puinhoop – zouden kunnen veranderen. 

Helaas zijn ze voornamelijk gebruikt voor de creatie van wapens die zo destructief zijn dat een paar 
dozijn ervan elke grote stad in elk land waar ze op vallen, zouden kunnen verwoesten. 

Computers hebben verbluffende veranderingen teweeggebracht en er staan ​​er nog meer voor de 
deur. Er zijn microchips ontwikkeld die meer dan 4 miljard wiskundige berekeningen per seconde 
kunnen uitvoeren, en de race is in volle gang om die capaciteit vele malen te verhogen! Kenners 

voorspellen dat smartphones hetzelfde doen als mainframes vroeger deden!
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Het flyer-project van NaturEl brengt alles samen wat ons dierbaar en 
waardevol lijkt. Alle informatie over natuurlijke gezondheid, natuurlijk 
leven en geestelijke groei werden samengebracht in één bundel van 
informatie, motiverende literatuur. Bij dat alles is de Bijbel het houvast 
waar alles op gebouwd wordt. 

Volg HouVast via www.goednieuws.org


“Voor 22 jaar betrad ik, met de H. Geest als Gids, de wonderbare tempel 
van het christendom. Ik ging binnen door de Genesispoort en wandelde 

verder door de kunstgalerijen van het Oude Testament, waar aan de 
wanden portretten hingen van Noach, Abraham, Mozes, Jozef, Izaak, 

Jakob, Daniël…
Ik kwam in de muziekzaal van de Psalmen waar de Geest zich openbaarde 
over het klavier der Natuur tot het scheen alsof elke pijp van Gods grote 
orgel antwoordde op het melodieus harpspel van David, Israëls liefelijke 

zanger.
Ik trad de kamer binnen waar de stem van de Prediker werd gehoord. Ik 

betrad de werkkamer van de spreuken, en de sterrenwacht van de 
profeten, waar ik telescopen zag van verschillende grootte, alles gericht op 

de schitterende Morgenster en met uitzicht op ver verwijderde 
gebeurtenissen.

Ten slotte kwam ik in de audiëntiezaal van de Koning der koningen, en 
kreeg een blik op zijn heerlijkheid van het standpunt van de vier 

evangelisten: Matteüs, Markus, Lukas en Johannes.
Ik kwam in de plaats van de Handelingen der apostelen waar de Heilige 

Geest de jonge kerk aan het vormen was. Ik bereikte de schrijfkamer, waar 
Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes hun brieven zaten te pennen. Ik 

schreed verder in de troonzaal van de Openbaring waar de glinsterende 
bergtoppen omhoog rezen, en waar ik de Koning zag, zittend op zijn troon 

in zijn eeuwige heerlijkheid!”

William A. Sunday

http://www.goednieuws.org


Geen wonder dat James T. Farrell, de beroemde romanschrijver, in zijn boek The 
Race for Space de mening uitspreekt dat de vreselijke angst die nu vele harten in zijn 
greep houdt, de bezorgdheid heeft aangewakkerd dat het einde van de wereld nabij 
zou kunnen zijn. "We beschouwen het nu als mogelijk, zelfs tijdens ons eigen leven," 
zegt hij. "Soms vragen we ons zelfs af of wij de laatste generatie zullen zijn."
In de Senaat van de VS sprak aalmoezenier Frederick Brown Harris, D.D., dit gebed 
uit: "Onze Vader God, voor wie duizend jaar als één dag zijn, red ons in dit 
vulkanische uur van de geschiedenis, smeken wij U, van paniek en wanhoop."
Wat een treffende beschrijving van onze tijd! Dit is inderdaad een vulkanisch tijdperk, 
waarin de hele wereld rommelt van eeuwenoude onvrede en frustraties, en de 
witgloeiende lava van haat en woede met steeds grotere kracht en frequentie 
uitspuwt. De rook van de voortdurende erupties smoort alle hoop op vrede en 
voorspoed, verstikt elke waardevolle poging tot menselijk welzijn en vervult ieders hart 
met de angst dat een uiteindelijke, allesvernietigende catastrofe op handen is.
Het gebed van de aalmoezenier, "Red ons, smeken wij U, van paniek en wanhoop", 
had niet actueler kunnen zijn. Het verwoordt de diepste gedachten en verlangens van 
alle harten in deze verschrikkelijke tijden.
Het staat buiten kijf dat we allemaal hulp nodig hebben van een bron buiten onszelf. 
We hebben gemoedsrust nodig. We hebben moed en hoop nodig. We hebben leiding 
en richting nodig.
In de naderende storm hebben we een licht nodig dat niet uitgaat. Te midden van de 
toenemende duisternis en verwarring hebben we een stem nodig die met zekerheid 
zegt: "Dit is de weg."
Maar waar is die hulp te vinden? In een plaatselijke discussiegroep? Op een politiek 
forum? Op de divan van een psychiater?
Er is een betere plek. Uw Bijbel!
Als u de tijd neemt om dit kostbare boek te lezen, zult u ontdekken dat het inderdaad 
hét boek voor deze tijd is. Het bevat een boodschap voor onze tijd, voor de hele 
mensheid, voor u.
Het anticipeert zo opmerkelijk op de huidige wereldsituatie dat het lijkt alsof het 
speciaal voor onze generatie is geschreven. Hoewel het eeuwenoud is, is het 
verbazingwekkend actueel. Het behandelt zaken van universeel belang. Het biedt een 
oplossing voor onze huidige problemen. Het trekt zelfs een sluier over de toekomst en 
onthult wat komen gaat.
Open het nu. Zie hoe wonderbaarlijk het woorden van troost en moed, inspiratie en 
uitdaging spreekt, die de tijd vraagt ​​en die uw eigen hart nodig heeft.

In slechts enkele jaren tijd hebben kunststoffen een revolutie teweeggebracht in onze 
manier van leven. Nog verbazingwekkender is de vooruitgang in de gezondheidszorg. 
Meer dan 25 miljoen mensen in de VS leven met kunstmatige onderdelen: 
pacemakers, hartkleppen, heupen, knieën en vingergewrichten. Wetenschappers 
voorspellen dat binnen een decennium kunstmatige levers en longen het zieke 
weefsel zullen vervangen. Snel daarna zullen prothetische gewrichten en botten 
volgen die soepeler zullen functioneren dan de ligamenten en het kraakbeen die ze 
vervangen. Vrijwel het enige dat niet vervangbaar zal zijn, is de hersenen (U.S. News 
& World Report, 12 november 1990).
David Sarnoff, voorzitter van de Radio Corporation of America, schreef: "Onze 
laboratoria staan ​​bol van half verwezenlijkte dromen die net zo fantastisch klinken als 
radio en televisie in mijn jeugd. Zoals Isaac Newton zei: we rapen slechts kiezelstenen 
op het strand, terwijl de grote oceaan van de waarheid onontdekt voor ons ligt" ("What 
I See Ahead", Reader's Digest, april 1957). Zijn uitspraak is vandaag de dag nog 
actueler dan toen hij die schreef.
Tragisch genoeg zijn we, ondanks deze veelbelovende vooruitzichten, ook een tijdperk 
van wetteloosheid binnengegaan waarvoor geen precedent bestaat, behalve de 
corruptie die heerste in de prehistorische wereld. Dit blijkt niet alleen uit de stijgende 
cijfers van moord, verkrachting en beroving, maar ook uit de schijnbaar hopeloze strijd 
die politie en andere overheidsinstanties voeren tegen jeugdcriminaliteit en 
drugshandel. Overvolle gevangenissen en jeugdgevangenissen vertellen hetzelfde 
trieste verhaal, evenals de dagelijkse berichten over wrede, sadistische misdaden die 
de pagina's van onze kranten vullen. Leugens en meineed zijn zo wijdverbreid dat 
waarheid en eerlijkheid bijna van de aardbodem verdwenen lijken te zijn. In sommige 
landen hebben strijdende groepen alle remmen losgelaten en kennen ze geen andere 
wet dan geweld.
Het gevolg is dat we in een tijdperk van angst leven. Nooit eerder waren mensen zo 
bang voor de toekomst. Bertrand Russell beschreef onlangs de "sluier van angst die 
momenteel de hoop van de mensheid overschaduwt" als volgt: "Nooit eerder... is er 
een geldige reden geweest voor zulke angst. Nooit eerder heeft zo'n gevoel van 
nutteloosheid de dromen van de jeugd vertroebeld. Nooit eerder was er reden om te 
denken dat de mensheid een weg bewandelde die slechts eindigde in een bodemloze 
afgrond.”
De herstructurering van Oost-Europa en de Sovjet-Unie heeft enige verlichting 
gebracht, maar ook een heleboel nieuwe zorgen. Wie heeft nu de controle over de 
raketten in staten die niet langer onderdanig zijn aan Moskou? En de kernwapens in 
de kleinere landen – kunnen die wel uit de handen van vastberaden terroristen worden 
gehouden?
Wie beschermt de wereld, naast bommen, tegen vervuiling, zure regen, 
klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, overbevolking, dalende 
voedselproductie, de hebzucht van landen die hunkeren naar de rijkdom van hun 
buren, en de talloze andere problemen die als dreigende wolken een donkere 
schaduw over de toekomst werpen?
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