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your Bible & you - Arthur Maxwell 

Een Verborgen Schat 
Uit het oude Griekenland komt het verhaal van een rijke boer die op zijn sterfbed tegen zijn zonen 

zei: "Mijn schat ligt begraven in mijn velden. Als jullie rijk willen worden, graaf er dan naar." 
Na de dood van de oude man gingen de twee zonen, ervan uitgaande dat hun vader zijn geld 

ergens op zijn boerderij in een ijzeren kist had verstopt, er gretig op uit om die te vinden. 
Gewapend met schoppen en houwelen groeven ze met groot enthousiasme en 

doorzettingsvermogen, maar schijnbaar zonder succes. Zorgvuldig keerden ze de grond in elk veld 
om, tot een diepte die geen ploeg ooit had bereikt. Maar ze ontdekten geen spoor van een 

schatkist. 
Toen de lente aanbrak, werd de zoektocht gestaakt zodat het land met graan kon worden ingezaaid. 
Toen kwam de zomer en de oogst. En wat een oogst! Zo'n oogst was nog nooit eerder gezien. Door 

het land zo grondig te bewerken, hadden de jongens de rijkdom gevonden waarnaar ze op zoek 
waren. Het plan van hun wijze oude vader was geslaagd! 

Ook jullie hebben een kostbaar erfstuk geërfd dat door vele generaties heen tot jullie is gekomen. 
Ook dat ligt begraven. Niet op een veld, maar in een boek. En Hij die het u heeft nagelaten, zegt: 
"Als u rijk wilt zijn aan al het beste en mooiste dat het leven te bieden heeft, onderzoek dan dit 

Boek. Duik erin met alle geestelijke hulpmiddelen die tot uw beschikking staan.” 
Lees het. Bestudeer het. Mediteer erover. Bid erover. En daarin zul je de rijkste schatten vinden.” 

Dit boek is natuurlijk de Bijbel. Jouw Bijbel. Toegegeven, in sommige opzichten lijkt het op andere 
boeken. Aan de buitenkant zou niemand vermoeden dat het waardevoller zou zijn dan de rest. Maar 

open het, begin te zoeken, en de eerste glimp van een schat zal al snel zichtbaar zijn. Inderdaad, 
allen die de bladzijden ervan omslaan met oprechte, eerbiedige en liefdevolle handen zullen een 
oogst van geestelijke zegeningen binnenhalen: vrede, kracht, moed, wijsheid, inspiratie – precies 

de hulp waarnaar je verlangd hebt, maar die je onbereikbaar achtte. 
Hier is een schat die het waard is om naar te graven. En hoe meer je graaft, hoe meer je zult vinden. 

Elke schop zal nieuwe juwelen onthullen. Je zult de mysteries van leven en dood beginnen te 
begrijpen. Je zult de reden voor goed en kwaad vinden. Je zult een glimp opvangen van het 

masterplan dat het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbindt. Je zult de betekenis 
van de geschiedenis zien en een glimp opvangen van gebeurtenissen die zich nog in de schoot van 
de tijd bevinden. Bovenal zul je ontdekken hoe de aarde met de hemel verbonden is door banden 

die nooit verbroken kunnen worden. 
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Het flyer-project van NaturEl brengt alles samen wat ons dierbaar en 
waardevol lijkt. Alle informatie over natuurlijke gezondheid, natuurlijk 
leven en geestelijke groei werden samengebracht in één bundel van 
informatie, motiverende literatuur. Bij dat alles is de Bijbel het houvast 
waar alles op gebouwd wordt. 

Volg HouVast via www.goednieuws.org


Kroonjuwelen 
Iemand vergeleek mensen met diamanten en parels, nog ruw en onaan-
trekkelijk. God zoekt hen en wil hen omvormen en slijpen tot prachtige kost-
bare juwelen. Ze worden als sieraden in de kroon der overwinning. 
Wie zich door God laat vinden, wordt zo omgevormd tot een kostbaar 
kroonjuweel. Elke gelovige is geroepen om van harte mee te helpen om 
deze kostbare zielen te zoeken.

Gij, die kroonjuwelen  zoekt  
weet, dat dikwijls in het slijk  
nog de beste parelen zijn  
voor des Meesters koninkrijk 

Zielen ver verdwaald van God,  
zielen door de smart verscheurd, 
zielen, zuchtend, roepen u 
moeten uit het slijk gebeurd. 

Breng die diamanten Hem,  
Die Zijn bloed voor hen vergoot; 
en gewassen, zuiver, rein, 
schitteren allen, klein en groot. 

En straks in de heerlijkheid 
als wij allen bij Hem zijn, 
schitteren die juwelen schoon, 
blinken in Gods zonneschijn. 
  
Kroonjuwelen, kostbare zielen, 
nog bedekt met stof en slijk, 
zoeken wij als kostbare zielen 
voor des Meesters koninkrijk. 

Telkens wanneer Jezus de mensenmenigte zag, was Hij met ze begaan, want ze 
waren als een kudde schapen zonder herder, opgejaagd en verzwakt. Dan zei Hij 
tegen zijn leerlingen: ‘Er is zoveel te oogsten, maar er zijn zo weinig arbeiders’. 
Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst.  

—     Matteüs 9:36-38

http://www.goednieuws.org


“De schatten van het evangelie worden verborgen genoemd. Zij die in eigen oog wijs zijn, die 
verwaand zijn door ijdele wijsbegeerte, ontdekken niet de schoonheid en de verborgenheden van 
het verlossingsplan. Velen hebben ogen, maar zij zien niet; zij hebben oren, maar horen niet; zij 
hebben verstand, maar ontdekken niet de verborgen schat.

Iemand zou over de plaats kunnen lopen waar schatten verborgen zijn. In bittere armoede zou 
hij aan de voet van een boom kunnen gaan zitten, zonder iets te weten van de schat die 
daaronder verborgen ligt. De waarheid was als een schat van goud aan het Hebreeuwse volk 
toevertrouwd. Het joodse stelsel dat het stempel van God droeg, was door Christus zelf gesticht. 
In typen en symbolen waren de grote waarheden van de verlossing omhuld. Toen Christus 
echter kwam, herkenden de joden Hem niet als Degene naar wie al deze zinnebeelden wezen. 
Zij hadden Gods Woord in hun handen, maar de overleveringen die van geslacht tot geslacht 
waren doorgegeven en de menselijke uitleg van de Schriften hielden de waarheid, zoals deze in 
Jezus is, voor hen verborgen. De geestelijke betekenis van de Heilige Schrift was verloren. Het 
schathuis met al zijn kennis stond voor hen open, maar zij wisten het niet.
God verbergt zijn waarheid niet voor de mensen. Zij maken deze door hun eigen handelwijze 
duister voor zichzelf. Christus had aan het joodse volk overvloedige bewijzen gegeven van het 
feit dat Hij de Messias was, maar zijn leer riep op tot verandering in hun leven. Zij beseften 
dat, wanneer zij Christus zouden aannemen, zij hun geliefde stellingen en overleveringen, hun 
zelfzuchtige, goddeloze gebruiken moesten prijsgeven. Het aanvaarden van de onveranderlijke 
eeuwige waarheid eiste een offer. Daarom wilden zij het meest overtuigende bewijs dat God kon 
geven om in Christus te geloven, niet erkennen. Zij zeiden dat zij de geschriften van het Oude 
Testament geloofden en weigerden toch het getuigenis dat daarin is over het leven en karakter 
van Christus te aanvaarden. Zij waren bang dat zij overtuigd zouden worden en gedwongen 
zouden zijn hun vooropgezette meningen op te geven. De schat van het evangelie, de Weg, de 
Waarheid en het Leven bevond Zich onder hen, maar zij verwierpen de grootste gave die God 
kon geven.

‘Zelfs uit de oversten geloofden velen in Hem,' lezen wij, 'maar ter wille van de Farizeeën 
kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen." (Johannes 12:42) Zij 
waren overtuigd en geloofden dat Jezus Gods Zoon was, maar het was niet in overeenstemming 
met hun eerzuchtige wensen om Hem te belijden. Zij hadden niet het geloof dat hun de hemelse 
schat zou hebben bezorgd. Zij zochten naar wereldse schatten.

Ook in onze tijd zoeken de mensen begerig naar aardse schatten. Hun geest is vervuld met 
zelfzuchtige, eerzuchtige gedachten. Ter wille van het verkrijgen van wereldse rijkdom, eer of 
macht plaatsen zij de eisen, overleveringen en richtlijnen van mensen boven Gods geboden. 
Voor hen zijn de schatten van zijn Woord verborgen.”

       “Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is 
hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is.”    

— 1 Korintiërs 2:14

Deze schat is voor iedereen beschikbaar. Niemand wordt uitgesloten van de zoektocht 
ernaar op grond van kaste, huidskleur of geloofsovertuiging. Dit boek spreekt iedereen 
aan, ongeacht zijn religie, nationaliteit, aard van zijn werk of de omvang van zijn 
bankrekening. Het spreekt ook tot u. Wat uw verleden ook is geweest, uw huidige 
gemoedstoestand ook is, of uw lichamelijke beperkingen, het heeft vandaag een 
boodschap voor u. Oud of jong, hoog of laag, rijk of arm, bevoorrecht of minder 
bevoorrecht, het zal dezelfde sterke aanmoediging, hetzelfde nuttige advies en 
dezelfde rijke verlichting brengen.
Kom naar uw Bijbel in de onschuld van uw jeugd, vol verwondering, dromen en hoop, 
en u zult hem stralend vinden met gloeiende idealen en waardige ambities, en met de 
kracht om uw mooiste dromen waar te maken.
Kom ernaar in de bloei van uw leven, wanneer de lasten het zwaarst zijn en dringende 
plichten elk uur van uw leven vullen, en u zult er de kracht voor de taak en de steun 
voor de reis in vinden.
Kom er op latere leeftijd naar terug, wanneer je energie afneemt en de schaduwen 
vallen, en je zult er licht in vinden voor uw einde en een wonderlijke hoop op een 
nieuw en beter leven.
Kom erheen met een besef van zonde, gebukt onder het verlangen om de man of 
vrouw te zijn die u weet dat u zou moeten zijn, en u zult er een uitweg in vinden uit de 
ketenen die u gevangen houden. Vrede zal komen in uw gekwelde geweten terwijl u 
de kracht ontvangt om het kwaad te overwinnen.
Kom erheen met een neerslachtige geest, verpletterd door de hardheid van de weg en 
de moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt, en u zult er de geestelijke 
verkwikking in vinden waarnaar u verlangt.
Kom erheen in verdriet vanwege een groot verlies of een tragisch verlies, en u zult er 
troost in vinden die niets anders kan geven en een belofte van een blijde hereniging 
na de dood.
Door uw Bijbel stroomt een ware rivier van leven, rechtstreeks uit de hemel. Open 
hem, lees hem, en deze geestelijk radioactieve vloed zal door de kanalen van uw 
geest beginnen te stromen, helend, reinigend, herstellend, verkwikkend, met een 
mysterieuze energie die geen andere bron kan leveren. Hij zal uw visie verhelderen, 
uw oordeel corrigeren en uw ambities zuiveren.
Als u het de vrije loop laat, zullen de eerste kleine stroompjes van deze 
wonderbaarlijke rivier aanzwellen tot een machtige stortvloed, die al het 
onaantrekkelijke en onheilige uit uw natuur wegspoelt en de ontwikkeling van elke 
nobele eigenschap stimuleert. Dan, eerder dan u denkt, zal het vanzelf en 
onweerstaanbaar overstromen in onbaatzuchtige dienstbaarheid aan anderen.
Wat een schat is dit! En wat zonde om het in huis te hebben en er niet naar te zoeken! 
Arm te zijn terwijl u rijk zou kunnen zijn! Zwak te zijn terwijl u sterk zou kunnen zijn! 
Verdrietig en neerslachtig te zijn terwijl u zou kunnen stralen van vreugde!
Geloof me als ik zeg dat deze schat heel dichtbij is. U raakt hem misschien zelfs op dit 
moment aan.
U vindt het allemaal in uw Bijbel.
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