
Wat zegt de Bijbel over de

Opstanding?
 'Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid.’ (Kolossenzen 3:4)   
     Wanneer worden de mensen, die Jezus liefhadden beloond? 

       ‘Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen.’ (Lucas 14:14) 
       ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijn Vaders, met Zijn engelen, en dan 

zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.’ (Matteüs 16:27) 
    Gelovigen, die ten tijde van Jezus' wederkomst leven, worden op dat moment veranderd, zonder 

dat zij moeten sterven. 
       ‘Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 

veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en 
de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’ (1 Korintiërs 

15:51,52) 
    Na deze  heldere uitspraken van Jezus en de apostelen zou men denken, dat de leerstelling 

aangaande dood en opstanding duidelijk uiteen is gezet. Desondanks spreekt de apostel Paulus in 
deze samenhang van mensen, die van de waarheid zullen afdwalen. 

       “ ... en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de 
discipelen achter zich aan te trekken.” (Handelingen 20:30) 

     In de brief aan de Kolossenzen zegt hij: 
            “Ziet toe, dat niemand u meeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen…" (Kolossenzen 2:8) 
    En wat was één van de verkeerde theorieën, die reeds gedurende het leven van de apostel Paulus 

verkondigd werd?       
       “... en hun woord zal voortwoekeren als kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, die uit 

het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, 
waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.”(1 Timoteüs 2:17,18)' 

uit “zin en onzin over dood en opstanding, hemel en hel” - Martino Tomasi 

“Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij 
kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom 
ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal 
het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.” (Lucas 17:28-30)

“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende 
en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets 
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn.” (Matteüs 24:37-39)

Ook in Openbaring 19:18-21 wordt ons verteld, dat alle ongelovigen bij Jezus' 
wederkomst zullen sterven. De overigen zullen dan met Christus in de hemel zijn, terwijl 
alle ongelovigen dood zijn. We lezen, wat de profeet Jeremia daarover zegt     

“... want de Here heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat 
leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des Heren. Zo zegt de 
Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op 
van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen 
van het ene eind der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, 
noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.” (Jeremia 25:31-33)

Maar dit is niet het definitieve gericht over de goddelozen. Na een lange periode zal God 
hen opwekken, opdat zij zich voor de Rechter van deze wereld verantwoorden en het 
verdiende loon voor hun daden zullen ontvangen.

“De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de 
aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want 
haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. En te dien dage zal 
het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge 
en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, 
zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een 
kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.” (Jesaja 24:19-22).

Jezus heeft in de Openbaring van Johannes laten zien, dat er tussen de opstanding van 
de gelovigen en de opstanding van de goddelozen 1000 jaar zullen verlopen.

“De overige doden werden niet weer levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.” 
(Openbaring 20:5)

 In volgende folder zullen we uit de Bijbel vernemen, waar de doden zich bevinden tot 
hun opstanding.


wordt vervolgd in folder C151B 



“... terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een 
opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn.” (Handelingen 24:15)
“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een 
ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad.” (2 Korintiërs 5:10)
Voor de ongelovigen is met de dood niet alles gewoon afgelopen.
“... Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen ...“ 
(Lucas 12:5)
“Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen 
de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een 
ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, 
heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die 
zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam 
zijn, wacht toorn en gramschap.” (Romeinen 2:5-8)
“Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: 
Mij komt 'de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.” (Romeinen 12:19)
“En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel …” 
(Hebreeën 9:27)
De ongelovigen zullen niet tegelijkertijd met de gelovigen opstaan. Over de volgorde 
van de gebeurtenissen vinden we bij de apostel Paulus de volgende toelichting:     
“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van 
Christus zijn bij Zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij Zijn koningschap aan God 
de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal 
hebben.” (1 Korintiërs 15:22-24)
Enkele dagen na Zijn dood is Christus als eersteling opgestaan. De gelovigen mogen 
hun opstanding bij Jezus' wederkomst verwachten. Pas daarna komt het einde over 
alle tegenstanders van God.
Laten we vooralsnog ons bepalen bij de gebeurtenissen, die bij Jezus' wederkomst 
zullen plaatsvinden. Alle verlosten zullen bij Jezus' komst 'in gejuich uitbarsten. Daar 
zij 'veranderd' werden, kunnen zij de heerlijkheid van Jezus verdragen. Geheel anders 
zal het de goddelozen vergaan. In hun zondige toestand is het beeld van Jezus' luister 
een niet te verdragen confrontatie. Zij komen allen om.
“En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en 
de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der 
bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verberg ons voor 
het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam.” 
(Openbaring 6:15,16)
“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van 
de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk 
genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en alles 
verdelgde.” (Lucas 17:26,27)

Voor de toekomst had Paulus voorspeld: 
Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, 
maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat hij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 
verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles ... (2 Timoteüs 4:3-5)

In de tweede brief aan Timoteüs, de laatste brief die de apostel Paulus voor zijn dood 
schreef, schildert hij nogmaals op een indrukwekkende wijze de enige bijbelse hoop, 
die er ten aanzien van de dood bestaat.

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het 
geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 
dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 
ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timoteüs 4:7,8)

Een ware christen hoeft met het oog op de dood niet in vertwijfeling te raken. Hij mag 
er zeker van zijn: er is een opstanding. Voor gelovige mensen is de dood een slaap, 
waarop een prachtig ontwaken volgt om eeuwig verder te leven.

Door het nalezen van de volgende vragen kunt u de verklaringen nog een keer 
overdenken:

• Hoe noemt de Bijbel de dood?

• Wanneer worden de gelovigen uit hun doodsslaap gewekt?

• Wanneer zullen de verlosten het voor hen in de hemel bereide erfdeel ontvangen?

• Tot welke conclusie komen we bij het overdenken van 1 Korintiërs 15:32?

• De Bijbel zegt, dat de gelovige mannen en vrouwen die vroeger geleefd hebben, 

het beloofde nog niet verkregen hebben. Wanneer ontvangen zij het?

• Wanneer worden de uitverkorenen verzameld om aansluitend Gods Koninkrijk 

door erfenis te verkrijgen?

•  Wanneer ontvangen zij, die God dienen, hun loon?

• Wanneer dankt Hij hen hiervoor?

• Welke verkeerde leerstelling verontrustte de apostel Paulus?

• Waarmee moeten de gelovigen, volgens de verklaring van de apostel Paulus, met 

het oog op de dood zich troosten?'


    'Zullen de goddelozen ook opstaan?'	 	 	 	 	  
We beginnen met een uitspraak van Jezus:

“... want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij 
zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het 
kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.” (Johannes 5:28,29)

Alle gestorvenen, of ze nu goed of slecht waren, zullen tot aan de opstanding in het 
graf slapen. De rechtvaardige mensen is het eeuwige leven beloofd; de 
onrechtvaardige mensen wacht het gericht.

De apostelen hebben geen andere leerstelling verkondigd dan die van hun Meester, 
Jezus Christus. Schenken we in het bijzonder aandacht aan de volgende twee 
uitspraken:
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