Het was een prachtig plan om de mens voor altijd met God verbonden te houden.
Hadden Adam en Eva en hun kinderen dit plan gevolgd, dan zouden ze ontelbaar veel
leed bespaard zijn gebleven en zouden Zijn beloofde zegeningen voor eeuwig de
hunne zijn geweest.

Gelukkig werden deze zegeningen niet alleen aan Adam en Eva aangeboden. God
heeft ze vastgelegd in Zijn unieke en eeuwige gedenkteken van de schepping. Ze zijn
sindsdien elke zevende dag beschikbaar geweest. Ze zijn nu ook beschikbaar. U mag
ze delen.

Als u dat in alle oprechtheid doet, zullen de sabbatszegeningen ook voor u gelden.
God heeft beloofd: “Als u uw voet afwendt van de sabbat, van het doen van uw eigen
zin op mijn heilige dag, en de sabbat een vreugde noemt, de heilige dag van de
HEER, eerbiedwaardig, en Hem eert door niet uw eigen wegen te volgen, noch uw
eigen plezier te zoeken, noch uw eigen woorden te spreken, dan zult u uw vreugde
vinden in de HEER; en |k zal u laten rijden op de hoge plaatsen van de aarde en u
voeden met de erfenis van Jakob, uw vader; want de mond van de HEER heeft het
gesproken” (Jesaja 58:13, 14).

Want wij wandelen door geloof, niet door zien. — 2 Korintiérs 5:7

De Dode Zee-rollen werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in grotten bij de Dode Zee.
De rollen waren bewaard in aarden potten, wat doet denken aan Paulus' vergelijking
in 2 Korintiérs 4:7: "Maar wij hebben deze schat [het evangelie] in aarden vaten."

Wij zijn de fragiele "aarden vaten", onderhevig aan zwakte en breuk. Maar Paulus'
punt is dat we ondanks onze zwakheid "de moed niet verliezen" (vers 16), omdat we
een eeuwige woonplaats in de hemel hebben (5:1). Daarom "wandelen wij door
geloof, niet door aanschouwen" (5:7). "Wij letten niet op de dingen die zichtbaar zijn,
maar op de dingen die onzichtbaar zijn" (4:18).

Abraham zag het op dezelfde manier toen God hem vertelde dat hij de vader van een
menigte zou worden, ook al waren hij en Sara de vruchtbare leeftijd al voorbij. “In
hoop tegen alle hoop in geloofde [Abraham], opdat hij een vader van vele volken zou
worden, overeenkomstig wat was gezegd” (Romeinen 4:18). Ogen van geloof zijn
nodig wanneer onze fysieke ogen nog niet kunnen zien wat beloofd is (Hebr. 11:1).

Vertrouw, net als Abraham, door geloof op Gods belofte, ongeacht wat je zintuigen
zeggen.

Het flyer-project van NaturEl brengt alles samen wat ons dierbaar en
waardevol lijkt. Alle informatie over natuurlijke gezondheid, natuurlijk
leven en geestelijke groei werden samengebracht in één bundel van
informatie, motiverende literatuur. Bij dat alles is de Bijbel het houvast
waar alles op gebouwd wordt.
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Een Wonderbare Schepper
Naarmate je de Bijbel verder bestudeert, zul je je ervan bewust worden dat de Bijbel het bestaan
van een Opperwezen als vanzelfsprekend beschouwt. Dit Opperwezen is niet alleen almachtig,
alwetend, eeuwig en oneindig, maar ook de Schepper van het universum.

Dit Opperwezen, dat de Bijbel God noemt, is de eerste oorzaak van al het bestaande, de architect en
ontwerper van alles wat leeft en niet leeft, van de grootste zon tot het kleinste insect. Hij heeft de
sterren in de ruimte geplaatst en de vleugel van de vlinder geschilderd. Hij heeft de bergen en het
atoom gemaakt.

"In den beginne schiep God de hemel en de aarde," zegt het eerste vers van de Bijbel; en deze
belangrijke bevestiging wordt steeds opnieuw herhaald in het hele boek.

"U, ja U, bent de enige Heer," zegt Nehemia, "U hebt de hemel gemaakt, de hemel der hemelen,
met al zijn legermachten, de aarde en alles wat daarin is, de zeeén en alles wat daarin is, en U
bewaart ze allemaal" (Nehemia 9:6).

De psalmist verklaart vol vertrouwen: “Vanouds hebt U de fundamenten van de aarde gelegd, en de
hemelen zijn het werk van Uw handen” (Psalm 102:25).

"Heft uw ogen op naar omhoog,” spoort de profeet Jesaja aan, “en zie wie deze dingen geschapen
heeft, die hun legermacht in aantal voortbrengt; Hij noemt ze alle bij naam, in de kracht van Zijn
macht, want Hij is sterk; geen enkel wezen faalt... Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord, dat de
eeuwige God, de HEER, de Schepper van de uiteinden der aarde, niet moe wordt en niet uitgeput
raakt?” (Jesaja 40:26-28).

Tegen de heidense priesters van Lystra, die hem wilden aanbidden, zegt Paulus: "Heren, waarom
doet u dit? Wij zijn immers ook mensen met dezelfde hartstochten als u, en wij prediken u dat u zich
van deze jjdelheden moet afkeren en u moet wenden tot de levende God, die de hemel, de aarde, de
zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt" (Handelingen 14:15).

Tegen de Atheners verklaart hij de "God die de wereld en alles wat daarin is, heeft gemaakt", de
Heer van hemel en aarde, die "aan allen leven, adem en alle dingen geeft" (Handel. 17:24, 25).
En Johannes spoort ons aan: "Vrees God en geef Hem eer, en aanbid Hem die de hemel, de aarde,
de zee en de waterbronnen heeft gemaakt" (Openbaring 14:7).

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe God het universum heeft gemaakt?

Uw Bijbel geeft een eenvoudig antwoord. “Door het geloof begrijpen wij dat de wereld door het
woord van God is gevormd, zodat de zichtbare dingen niet uit het waarneembare zijn ontstaan"
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"Door het geloof begrijpen wij dat de wereld door het woord van God is geschapen,
zodat wat zichtbaar is, is ontstaan uit dingen die niet zichtbaar zijn."

Merk op dat deze tekst niet precies zegt hoe God schiep. Er wordt niet in detail
getreden. Er staat alleen dat Hij onzichtbare dingen zichtbaar maakte, wat een
beknopte weergave kan zijn van de wetenschappelijke waarheid dat energie kan
worden omgezet in massa.

Hoe lang duurde het voordat God elk machtig wonder verrichtte? Slechts zo lang als
het duurde om het woord te spreken.

"Door het woord van de HEER zijn de hemelen gemaakt, en al hun legermachten door
de adem van zijn mond... Want Hij sprak, en het geschiedde; Hij gebood, en het stond
vast" (Psalm 53:6-9).

“Loof Hem, hemelen der hemelen, en wateren boven de hemelen! Loof de naam van
de HEER, want Hij gebood, en zij werden geschapen" (Psalm 148:4, 5). Dit betekent
niet dat God alles in het universum in één keer heeft geschapen; het onthult slechts
Zijn scheppingsmethode. God hoeft alleen maar te spreken, een verlangen uit te
spreken, en de atomen schikken zich naar Zijn wil. Daarom heeft Hij geen lange tijd
nodig om Zijn doelen te bereiken. Hij kan snel handelen.

Beweren dat er eeuwen en eeuwen nodig zijn om de evolutie van een wereld of de
wezens erop tot stand te brengen, legt een onterechte beperking op Gods macht. Hij
kan de tijd gebruiken als Hij dat wil, of Hij kan er helemaal vanaf zien.

Astronomen kunnen met hun wonderbaarlijke nieuwe telescopen het licht fotograferen
van een ster die een miljard jaar geleden bestond. Maar die ster had door de eeuwige,
almachtige Schepper in een oogwenk geschapen kunnen zijn, "met de adem van Zijn
mond".

Toen God besloot onze wereld te scheppen, koos Hij ervoor om daar zes dagen voor
uit te trekken. Dat was Zijn voorrecht. Hij had geen zes dagen nodig. Zes minuten
zouden voldoende zijn geweest, of zelfs zes seconden.

Waarom duurde het zes dagen en niet zes jaar of 6 miljoen jaar? Met een speciaal
doel, dat duidelijk wordt als je het verhaal in de eerste twee hoofdstukken van Genesis
leest.

Op de eerste dag zei Hij: "Er zij licht, en er was licht" (Genesis 1:3). Dat was het begin
van de opeenvolging van avonden en ochtenden, van dag en nacht.

Op de tweede dag zei Hij: "Er zij een firmament", en er kwam een ruimte tussen de
oceanen en de wolken (vers 6).

Op de derde dag verscheen het droge land en werd bedekt met vegetatie (verzen
9-12).

Op de vierde dag zei God: "Er zij lichten aan het firmament", en de zon en de maan
verschenen (vers 14).

Op de vijfde dag zei God: "De wateren zullen overvloedig leven voortbrengen, levende
wezens en vogels die boven de aarde vliegen in het open firmament van de hemel. En
God schiep grote walvissen" (verzen 20, 21). Plotseling begonnen de vogels te zingen
en de zeeén zaten vol vissen.

Op de zesde dag zei God: ‘Laat de aarde levende wezens voortbrengen naar hun
soort: vee, kruipende dieren en wilde dieren’ (vers 24). En allerlei dieren dartelden in
de prachtige bossen en weilanden.

Het was een prachtige wereld die God had geschapen. Ze was vol schatten: goud,
zilver en edelstenen; vol voedsel: noten, vruchten en granen, en zuiver, sprankelend
water; vol schoonheid: bomen, varens en bloemen; vol wonderbaarlijke levende
wezens: vogels, vissen en dieren van elke soort en kleur.

Toen, nog steeds op de zesde dag, toen alles gereed was voor Zijn kroon op Zijn
schepping, zei God: ‘Laten Wij de mens maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis...’ Zo schiep God de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep
Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (verzen 26, 27).

Daarmee vervulde Hij Zijn oorspronkelijke doel voor deze aarde, zoals geopenbaard
door de profeet Jesaja: "Zo spreekt de HEER, die de hemelen geschapen heeft, God
zelf, die de aarde gevormd en gemaakt heeft; Hij heeft haar gevestigd, Hij heeft haar
niet tevergeefs geschapen, Hij heeft haar gevormd om bewoond te worden" (Jesaja
45:18).

De bewoners waren nu gearriveerd, wonderbaarlijk toegerust om "zich te
vermenigvuldigen en de aarde te vullen en haar te onderwerpen" (Genesis 1:28). Vers
uit Gods handen waren zij zulke wonderbaarlijke schepsels dat uw Bijbel zegt dat
Adam en Eva "gekroond werden... met heerlijkheid en eer" en slechts "een weinig
lager dan de engelen" (Psalm 8:5).

Met hun door God gegeven vermogen om te zien en te horen, te ruiken en te voelen,
te denken en te beslissen, te kiezen en te onthouden, te begrijpen en lief te hebben,
waren zij inderdaad geschapen naar het beeld van God. Zo dicht mogelijk daarbij
waren zij Zijn zoon en dochter, en daarom onbeschrijflijk dierbaar voor Hem.

Met deze gedachte in het achterhoofd zegt David: "Weet dat de HEER God is; Hij

heeft ons gemaakt, en niet wijzelf; wij zijn zijn volk, en de schapen van zijn weide"

(Psalm 100:3). En Maleachi merkt op: "Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet
één God ons geschapen?" (Maleachi 2:10).

Maar waarom had God zes dagen nodig om deze wereld te scheppen?

De Bijbel geeft het antwoord: "Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de
aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt, en op de zevende dag rustte Hij.
Daarom heeft de HEER de sabbatdag gezegend en geheiligd" (Exodus 20:11).

Het volledige verhaal wordt verteld in het tweede hoofdstuk van Genesis: "Zo werden
de hemel en de aarde en al wat daarin is, voltooid. En op de zevende dag voltooide
God zijn werk dat Hij gemaakt had... En God zegende de zevende dag en heiligde die,
omdat Hij daarop gerust had van al zijn werk dat God geschapen en gemaakt had"
(verzen 1-3).

Zo stelde God de wekelijkse cyclus in — niet voor Zijn eigen bestwil, maar voor die van
de mens. Omdat Hij zoveel om de twee wonderbaarlijke schepselen gaf die Hij had
gemaakt, bepaalde Hij dat elke zevende dag van hun leven een speciale dag zou zijn.
Elke sabbat, zoals Hij die noemde, moest voor hen een dag zijn die gewijd was aan
het nadenken over Hem. Bevrijd van de dagelijkse plichten, moesten ze met Hem
wandelen en praten en mediteren over Zijn goedheid en liefde.
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